
Uitgebreid Patagonië

Nadat je Santiago de Chile verkend hebt, vlieg je naar Puerto Montt. Je haalt de

huurauto op en verkent de meren en vulkanen rond Puerto Varas. Dan start de

roadtrip over de magische Carretera Austral. Wat een natuurschoon! Bergen,

bossen, rivieren, meren, gletsjers en fjorden. Vanaf de Carretera Austral door naar

Argentinië. Hoogtepunten als El Chaltén en El Calafate. Tot slot één van de mooiste

Nationale Parken van Chili: Torres del Paine en een wijnregio.

Dag 1: Santiago de Chile

Aankomst op Chileense bodem

In ongeveer een half uur rijd je van de luchthaven naar het stadscentrum.

Santiago de Chile, de hoofdstad van Chili, is een moderne stad met een flink aantal

chique oude gebouwen en veel groene parken. Het centrale plein, Plaza de Armas

is een leuk middelpunt waar je kunt genieten van de locals die muziek maken,

bijpraten of een potje schaak spelen. Het meest opvallende gebouw bij het plein is

de Catedral Metropolitana. Maar er zijn meer indrukwekkende koloniale gebouwen

en monumenten rond het plein. Wandel naar de Moneda, het paleis van de

president, waar ook de Chileense munt werd geslagen.

https://www.vanverre.nl/chili/plaatsinformatie/santiago-de-chile


Leuke wijken om rond te struinen zijn Providencia, Bellavista en Lastarria.

Providencia is een hip stadsdeel met kleine winkels, galeries en koffiecaféetjes.

Voor terrassen en het nachtleven moet je in Bellavista zijn. Lastarria heeft een

Spaanse sfeer.

Overnachting in Santiago de Chile.

Optioneel: Excursie - Fietstour door Santiago de Chile

Excursie



Halve dag

Een fietstocht door de stad, waarbij je door parken en langs de hoogtepunten van

de stad fietst, maar ook door trendy buurten. Je hoort van alles over de cultuur van

de stad, gezien door de ogen van een echte Santiaguino, een inwoner van Santiago.

Je fietst door de wijk Bellas Artes, door het Balmaceda Park, door de wijk

Providencia en het bosrijke Bustamante park. Langs mooie pleinen kom je in de

wijk Lastarria, waar hipsters koffie drinken op de terrassen. Ook het Gabriela

Mistral Museum wordt aangedaan. Het presidentiële paleis met het grote plein

ervoor is een must-see en wordt niet overgeslagen. Hier hoor je de verhalen over

het regime van Allende en Pinochet.

Halve dag.

Inclusief: fietsverhuur, Engelssprekende begeleider, helm, water.

Exclusief: transfer.



Dag 2: Santiago de Chile

Midden in de stad valt de Santa Lucia Hill op. Klim naar boven of neem de glazen

lift. Op de top tref je een park met een kerkje en een kasteeltje. Het meest in het

oog springend is echter het uitzicht.

Een nog mooier uitzicht dan vanaf Cerro Santa Lucia heb je vanaf Cerro San

Cristóbal. Alleen al de reis er naar toe is de moeite waard: je bereikt de top met

een kabeltreintje. Ga je liever niet een berg op? Hou het dan bij de hoogste toren

van Zuid-Amerika. In Santiago staat de Costanera Centre, een 300 meter hoge

toren.

Pak één van de oranje leenfietsen, die het eerste half uur gratis te gebruiken zijn.

Proef empanadas, de specialiteit van Santiago.

Sla Los Dominicos niet over, een klooster van de Dominicaner orde en een

souvenirmarkt.

Overnachting in Santiago de Chile.



Optioneel: Excursie - Dagtocht Viña del Mar en Valparaiso vanuit

Santiago de Chile

Excursie



Hele dag

Je bent de hele dag onderweg naar Valparaiso en Viña del Mar.

In Valparaiso, door UNESCO uitgeroepen tot werelderfgoed maak je een ritje met de

kabelbaan van het stadscentrum naar de kleurrijke heuvels. Op de top van Cerro

Concepción starten de Atkinson en Gervasoni hikes. Langs deze routes ervaar je de

levendige straatkunst en muziek van de stad. Je vervolgt de trip naar Plaza

Sotomayor, met monumenten.

Door naar Viña del Mar, ook wel bekend als de tuinstad, met parken, standbeelden

en de bloemenklok. 

In de loop van de middag word je naar Santiago teruggebracht.

Hele dag.

Inclusief: vervoer, Engelssprekende gids, kabelbaan, lunch.

Dag 3: Santiago de Chile - Puerto Varas

In ongeveer een half uur rijd je van het stadscentrum naar de luchthaven.

Je vliegt van Santiago de Chile naar Puerto Montt.

De komende dagen maak je gebruik van een huurauto. Deze haal je op bij de

verhuurlocatie.



Vanaf de luchthaven rijd je naar je hotel in Puerto Varas.

Puerto Varas is een gezellige plaats om te verblijven en als uitgangspunt om

excursies te maken. De meeste huizen in de stad zijn van hout en de Duitse

invloeden zijn onmiskenbaar. De Duitsers emigreerden rond 1850 in groten getale

hier naar toe. De stad ligt aan het enorme meer van Llanquihue aan de voet van de

Osorno vulkaan. De bijnaam van de stad is “Stad van de rozen”. Die doen het goed

hier! Puerto Varas is de toegangspoort tot Patagonië.

Overnachting in Puerto Varas.

Dag 4: Puerto Varas

Water en vuur; watervallen en vulkanen

Om een goed beeld van de omgeving te krijgen en met het echte Patagonië kennis

te maken, adviseren we om excursies vanuit Puerto Varas te maken. Er zijn goede

wandelmogelijkheden, er zijn bossen, meren, vulkanen en watervallen. Heel

bijzonder is het eiland Chiloé, dat net voor de kust bij Puerto Montt ligt. In Puerto

Varas zelf zie je de Duitse invloeden goed terug. Niet alleen wordt overal “Kuchen”

(taart) geserveerd, ook de architectuur van de huizen en kerken doet sterk aan

Duitsland denken en je ziet veel Duitse namen. Er zijn diverse restaurants en een

casino in Puerto Varas. Ga vissen, paardrijden, raften of hiken in de omgeving.

Overnachting in Puerto Varas.



Optioneel: Excursie - Raften bij Petrohué vanuit Puerto Varas

Excursie



Halve dag

Een halve dag actief op het water. Op de rivier Petrohué zijn diverse

stroomversnellingen. Met een raftboot ga je de rivier op, tussen de rotsblokken

door. Onderweg genieten van de omgeving met bossen en vulkanen.

Halve dag.

Inclusief: vervoer, rafting materiaal, Engelssprekende begeleider.

Dag 5: Puerto Varas

Maak een boottocht op de meren nabij Puerto Varas of ga naar het National Park

Alerce Andino met de bijzondere bomen. Bezoek de stroomversnellingen van

Petrohué en zie de alom tegenwoordige vulkaan Osorno overal weer op de

achtergrond. Liever wat actiever bezig? Ga dan zeekajakken in een fjord. Ook het

Vicente Pérez Rosales National Park bij Petrohué is goed te bereiken. Hier zijn

diverse wandelroutes uitgezet. Er zijn watervallen, bossen en bergen aan de voet

van de Osorno vulkaan.

Overnachting in Puerto Varas.



Optioneel: Excursie - Trekking door het Alerce Andino National Park

vanuit Puerto Varas

Excursie



Hele dag

Je rijdt richting Puerto Montt, naar het begin van de Carretera Austral. Je stopt bij

het National Park Alerce, een bos met vegetatie die typerend is voor Patagonië.

Alerce is een soort lariks. Het zijn enorme bomen die wel 60 meter hoog kunnen

worden. Je loopt door het oerbos, komt langs kleine vissersdorpen en ziet hoe

mensen zeewier verzamelen. Onderweg zie je oude huizen van de Duitse kolonisten

die zich hier in de 19e eeuw vestigden. Eventueel loop je naar de lagune van

Sargazos. Omdat deze hike privé is, loop je in je eigen tempo en je loopt zo ver als

je zelf wilt. Onderweg doe je nieuwe energie op met de lekkernijen uit je

picknicklunchbox. Neem een windjack mee en trek goede schoenen aan.

Hele dag.

Inclusief: vervoer, Engelssprekende gids, picknicklunch.



Dag 6: Puerto Varas - Hornopirén

Afstand  ca. 4,5 uur /  250 km

Over de snelweg naar Puerto Montt en daarna begint je rit over de befaamde

Carretera Austral. Het is de beroemdste route van Chili en onofficieel wordt het wel

de verlenging van de Panamericana genoemd. Vergelijk het maar met de Route 66

in Amerika. De weg loopt echter niet aan 1 stuk door, dat is onmogelijk door de vele

fjorden, meren en waterwegen in het zuiden van Chili. Vandaag neem je ook een

veerboot over het Reloncaví fjord van Caleta La Arena naar Caleta Puelche. Ga op

het dek staan en kijk of je vogels of zeeleeuwen spot. Verder naar Hornopirén.

Het Parque Nacional Hornopirén ligt nabij de gelijknamige plaats. Hornopirén is een

perfecte overnachtingsplaats op weg van Puerto Varas naar het zuiden, of

omgekeerd natuurlijk. Vanaf Hornopirén ben je zo bij de veerboot die delen van de

Ruta 7, oftewel de Carretera Austral, met elkaar verbindt. Op de achtergrond van

het dorp zie je de vulkaan Hornopirén met de typische kegelvorm. Het gebied rond

Hornopirén wordt gekenmerkt door meren en binnenwateren. Er zijn fjorden,

gletsjers en een waterval te bezoeken vanuit Hornopirén. Oorspronkelijk woonde de

Huilliche stam in dit gebied. Later kwamen er houthakkers die de enorme Alerce

bomen omhakten. Nu drijft het dorp voornamelijk op toerisme. Niet zoveel tijd? Ga

zeker even naar de lokale markt. Altijd kleurrijk en er zijn enkele souvenirs te koop.



Overnachting in Hornopirén.

Dag 7: Hornopirén - Caleta Gonzalo

Rare gewaarwording: de weg houdt ineens op

Afstand  Ca. 5 uur /  100 km

Je hebt een lange rit voor de boeg. Onderweg moet je meerdere keren met een

veerboot een fjord over. Vertrek bijtijds vanuit Hornopirén naar de steiger. Kijk goed

of je boot vanaf Hornopirén of vanaf de pier 30 kilometer buiten het dorp vertrekt.

Er staat een lange boottocht op het programma, maar je onthoudt de overtocht

vast als één van de mooiste van je leven. De natuur is mooi. Onderweg zie je

viskwekerijen en zeehonden zonnen op boeien. In ongeveer 3,5 uur vaar je naar

Leptepú. Daar een kilometer of 10 hobbelen over een weg van gravel. Vervolgens

vaar je over het Largo fjord naar Caleta Gonzalo.

Voor ons bijna onvoorstelbaar: de doorgaande weg eindigt in het water. Deze houdt

gewoon helemaal op. Hier, aan het Reñihué fjord, ligt het dorp Caleta Gonzalo.

Vanaf hier gaat alleen de veerboot verder als onderdeel van de Carretera Austral

naar het noorden. Caleta Gonzalo is de ideale plek om een bezoek te brengen aan

het Pumalín Park. Het bezoekerscentrum voor het National Park is hier te vinden. In

het park zijn diverse trails uitgezet. Er is een enorme biodiversiteit met bergen,

bossen en fjorden. Doordat het relatief veel regent, lijken de bossen op regenwoud

en is het erg groen. De enorm grote Alerce bomen zijn in het park te zien.

Overnachting in Caleta Gonzalo.



Dag 8: Caleta Gonzalo

Verken het Nationale Park Pumalin

Alle tijd om Parque Pumalin te bezoeken. Stop onderweg bij verschillende

uitkijkpunten zoals Lago Rio Negro en Lago Blanco. Vanaf het uitkijkpunt heb je

prachtig zicht op het meer. Kijk niet alleen in de diepte, maar vooral ook om je

heen: je ziet veel bijzondere begroeiing. Maak de volgende stop bij de parkeerplaats

van het Alerce bos met enorm grote bomen. Via vlonderpaden loop je tussen de

giganten door. Zin in een hike? Stop dan bij de parkeerplaats voor Volcan Chaitén.

Je wandelt naar een vlakte met dode bomen. Dit ‘weggebrande’ bos is het

resultaat van een uitbarsting. De laatste meters ga je steil naar boven tot de rand

van de krater. Het ruikt naar zwavel en het rookt een beetje.

Overnachting in Caleta Gonzalo.

Dag 9: Caleta Gonzalo - Puyuhuapi

Afstand  ca. 4,5 uur /  245 km



Je rijdt dwars door Parque Pumalin. Stop bij uitkijkpunten zoals Lago Rio Negro en

Lago Blanco. Bij het Alerces bos zie je de grootste bomen ter wereld! Via

vlonderpaden loop je tussen de giganten door. Zin in nog een hike? Stop dan bij

Volcan Chaitén. Je loopt naar een vlakte met dode bomen. Dit ‘weggebrande’ bos is

een resultaat van een vulkaanuitbarsting. Je wandelt tot de rand van de krater. Het

ruikt naar zwavel en de krater rookt een beetje.

Als je verder rijdt, kom je bij het dorpje Santa Barbara. In de ochtend zie je hier op

het zwarte strand zeehonden spelen. Dan langs Lago Yelcho verder naar het zuiden

door het Reserva Nacional Lago Rosselot.

Puyuhuapi is een klein dorp en hét uitgangspunt voor een excursie naar het

Queulat National Park. Hier ga je naar toe om een wandeling naar de hangende

gletsjer van Queulat te maken. De wandeling duurt ongeveer 3 uur. Je loopt niet

over een aangelegd pad, maar het is klimmen en klauteren over stenen heen. Het

is mossig en nat dus pas op dat je niet uitglijdt. In het Spaans heet dit

natuurfenomeen met de hangende gletsjer: Ventisquero Colgante. De ligging van

Puyuhuapi is spectaculair aan een fjord. Meer actie? Ga dan kanovaren of raften.

Overnachting in Puyuhuapi.

Dag 10: Puyuhuapi

Badderen in het warme water

Er is zoveel te zien en te doen rond Puyuhuapi, dat een extra dag aan te raden is.

Als je gisteren geen tijd had voor de lange wandeling, doe die dan alsnog vandaag.

Maak een boottocht naar het Magdalena Eiland National Park. Of ga raften en kom

bij in de hotsprings.



Overnachting in Puyuhuapi.

Optioneel: Excursie - Raften en hotsprings vanuit Puyuhuapi

Excursie



Hele dag

Het is ongeveer een uur rijden naar de Rosselot-rivier. Daar liggen de rafts klaar

voor de spannende trip over de rivier. In totaal leg je een afstand van zo’n 16

kilometer af. Af en toe is het even “hard werken”, maar er is ook tijd om te genieten

van al het natuurschoon. Na ongeveer 2,5 uur arriveer je bij het strand dat de

eindbestemming is. Hier staat een auto of minibus klaar om je naar de

warmwaterbronnen van “El Sauce” te brengen. Na de inspanning bij het raften is

het nu tijd voor ontspanning. Kom helemaal tot rust in het warme water dat 100%

natuurlijk is. Bij deze spa zijn picknicktafels, waar je je lunchpakket op kunt eten.

Transfer terug naar Puyuhuapi.

Hele dag.

Inclusief: transfers, rafting inclusief materiaal en gids, entree warmwaterbronnen,

lunchpakket.

Dag 11: Puyuhuapi - Coyhaique

Afstand  ca. 4,5 uur /  300 km



Het is een echte roadtrip die je maakt over de legendarische Carretera Austral. Wel

lange rijdagen, maar zoveel moois te zien onderweg. De ritten zijn het doel van de

reis op zich. Vandaag heb je wederom een dagtocht voor de boeg. Maar wees niet

bang, er is voldoende tijd om te stoppen onderweg en te genieten van de

vergezichten. Vlak voor Coyhaique ga je de hoogste bergpas van de Carretera

Austral over. De ene haarspeldbocht na de andere strekt zich voor je uit. Je eindigt

in het dal van de Simpson-rivier en arriveert in Coyhaique.

Coyhaique is de outdoor-hoofdstad van het afgelegen Patagonië. De ligging is

spectaculair, in een groene vallei tussen 2 rivieren. Ontdek de stad te voet. Het

middelpunt vormt de Plaza de Armas met een markt. Interessant is Plaza del

Pionero, een plein met een monument en de souvenirmarkt. Het monument is nu

eens niet een militair of politicus, maar een schaapherder. Heel wat anders is de

D’Olbeck bierbrouwerij, opgericht door Belgische immigranten. Door het gebruik van

het heldere water uit Patagonië is de smaak bijzonder. Een tip voor een restaurant

is Chelenko met lokale Patagonische gerechten en lokale bieren. Bekijk net buiten

de stad de Piedra del Indio, de Indianenrots. Met een beetje fantasie zie je het

hoofd van een Indiaan in de stenen.

Overnachting in Coyhaique.

Optioneel: Excursie - Helikoptervlucht over de noordelijke ijsvlaktes

vanuit Coyhaique

Excursie



Kwart dag



Onvergetelijk, een helikoptervlucht over de enorme ijsvelden en de gletsjers van

het noordelijk deel van Patagonië. Jarenlang was dit gebied totaal onbekend. Het is

nog steeds vrij ontoegankelijk maar je krijgt een goed beeld tijdens een vlucht met

een helikopter. Zo ervaar je ook het beste de grootsheid. Vanaf de luchthaven bij

Balmaceda vlieg je over vulkanen, rivieren, meren en als hoogtepunt dus de

ijsvelden met gletsjers.

Kwart dag.

Er gaan maximaal 4 passagiers mee.

Inclusief: helikoptervlucht.

Exclusief: gids.

Dag 12: Coyhaique

Outdoor-hoofdstad van Patagonië

Blijf je niet in de stad hangen, trek er vooral op uit om de omgeving te ontdekken.

Dit is 1 van de mooiste plekken van Zuid-Amerika! Ga hiken, mountainbiken,

paardrijden of kajakken. Maak een vlucht in een piepklein vliegtuig of een

helikopter over de noordelijke ijsvelden.

Overnachting in Coyhaique.



Optioneel: Excursie - Fietsen door Coyhaique

Excursie



Kwart dag

Verken Coyhaique op de fiets met een gids. Eerst naar de Main Square, waar je van

alles over de geschiedenis van het stadje hoort. Daarna naar het uitzichtpunt over

de Coyhaique-rivier, het schaapsherdersmonument en de houten huizen uit de tijd

van de kolonisatie. Je trapt verder, naar het uitzichtpunt over de Simpson-rivier.

Langs het monument van de mate, dé nationale drank van Chili naast wijn. Naar

het kerkhof. Dat klinkt misschien een beetje luguber, maar het is één van de

mooiste begraafplaatsen in Chili. Tot slot naar de plek waar je de Piedra del Indio

ziet liggen, een bijzondere rots. De fietstocht is 11 kilometer lang en voor iedereen

goed te doen.

Kwart dag (3 uur).

Inclusief: Engelssprekende begeleider, gebruik van mountainbike, helm, snack,

broodje, water en energiedrankje.

Dag 13: Coyhaique - Puerto Guadal

Afstand  ca. 5 uur /  275 km



Je rijdt zuidwaarts over de Carretera Austral naar Puerto Guadal aan het meer Lago

General Carrera. Jje verveelt je geen moment onderweg! De weg zigzagt tussen de

heuvels door. Het landschap ziet er Toscaans uit! Door Dead Forest met veel dode

bomen en langs Green Lake vervolg je je route. En dan ligt daar plotseling Het Lago

General Carrera. Even doorrijden en na een half uur kom je in Puerto Río Tranquilo,

een grotere plaats aan het meer. Vanaf hier starten de boottochten naar de

marmergrotten in het meer.

Grotendeels langs de oever van het meer door naar Puerto Guadal. De natuur is

dichtbebost en tropisch.

Ontdek de omgeving van Puerto Guadal. De ligging is mooi: aan het Lago General

Carrera. Wij adviseren om naar Puerto Río Tranquilo te rijden en een boottocht over

het meer te maken naar de marmergrotten. Het lijkt wel op een marmeren

kathedraal. De Exploradores gletsjer kan eveneens vanuit Puerto Guadal bezocht

worden. Vanaf een uitzichtpunt zie je de noordelijke ijsvelden met gletsjers. Bergen

en bossen zorgen voor een groen accent. De weg naar de Exploradores vallei is

onverhard. In het dal kun je mooie wandelingen maken en paardrijden.

Overnachting in Puerto Guadal.

Optioneel: Excursie - Marmergrotten in Lago General Carrera

Excursie



Hele dag



Je wordt opgehaald en naar Puerto Río Tranquilo gebracht. Daar ga je aan boord

van een kleine boot. Je vaart over het General Carrera meer. Heel bijzonder zijn de

zogenaamde marmeren kapelletjes. Door erosie zijn kalkstenen rotsen tot

wonderlijke creaties vervormd. Er zijn grotten en gaten in de rotsen. Terug in Puerto

Tranquilo is het tijd voor een heerlijke lunch. Daarna bezoek je Cerro Castillo waar

je 6.000 jaar oude rotstekeningen ziet. Ze zijn gemaakt door de Tehuelches-stam,

die hier oorspronkelijk leefde. Terug naar je hotel.

Hele dag.

Inclusief: transport, boottocht, Engelssprekende gids, lunch.

Dag 14: Puerto Guadal

Er is zoveel mooie natuur rondom Puerto Guada, zoals het Patagonia Park. Er leven

bijzondere dieren zoals vicuña’s en met veel geluk spot je zelfs een poema. De

eigenaar van outdoormerken zoals Patagonia en The North Face en zijn echtgenote

hebben jarenlang met het geld dat ze verdienden land gekocht en daardoor blijft

de natuur in het Patagonia Park nu goed geconserveerd. In het Tamango National

Park kun je een boottocht maken, gecombineerd met een hike. De Huemul, een

Chileens hert, leeft hier. Dit is het nationale symbool van Chili. Gebruik de lunch in

Cochrane. Of ga naar de Baker-rivier om te wandelen of te raften.

Overnachting in Puerto Guadal.



Optioneel: Excursie - IJstrekking vanuit Puerto Guadal

Excursie



Hele dag

Een bijzondere excursie: een hike over het ijs van de Exploradores gletsjer.

Je rijdt naar de Exploradores vallei en de gediplomeerde gids geeft uitleg over de

hike. Een ijshike is niet moeilijk, maar wel inspannend. Je begint echter met een

wandeling door het bos. Het pad voert je naar een punt met uitzicht over de

immense ijsvlakte. Dan begint het deel over het ijs. In het begin liggen er nog veel

stenen en zand en het duurt wel zo’n 1,5 uur voordat je bij het witte, ongerepte ijs

aankomt. Je hoort en voelt de ijsmassa onder je “leven”. Je loopt, neemt een kijkje

in ijsgrotten en hoort verhalen over de gletsjer.

Een goede conditie is noodzakelijk.

Hele dag.

Inclusief: gediplomeerde gids, overschoenen en ijzers, entree National Park, snack-

en lunchpakket.

Dag 15: Puerto Guadal - Perito Moreno

Afstand  Ca. 4 uur /  180 km

Vandaag draai je de ene bocht na de andere bocht in. Aan de ene kant zie je het

blauwe water, aan de andere kant rijst een rotsmassief op. Af en toe zijn er steile

afgronden langs de weg. Je steekt de grens van Chili en Argentinië over en komt

aan de oostkant van het grote meer General Carrera terecht. In Argentinië noemen

ze dit meer liever Lago Buenos Aires.



Overnachting in Perito Moreno.

Dag 16: Perito Moreno - Gobernador Gregores

Afstand  ca. 5 uur /  350 km

Je reist zuidwaarts over de bekende Ruta Nacional nummer 40. Stop onderweg bij

de Cueva de los Manos. Deze grotten met prehistorische tekeningen staan op de

Werelderfgoedlijst van Unesco. De rotstekeningen zijn goed bewaard gebleven. Er

zijn handen en dierenfiguren te zien.

Overnachting in Gobernador Gregores.

Dag 17: Gobernador Gregores - El Chaltén

Afstand  Ca. 5 uur /  300 km

Vanaf Gobernador Gregores rijd je naar El Chaltén. Het laatste deel van de rit rijd je

langs de oever van Lago Viedma, een gigantisch meer.

Een paradijs voor wandelaars vormt El Chaltén. Er zijn wandelingen voor ieder

niveau. Of je nu een klein eindje wilt lopen om te genieten van de natuur of een

zware uitdaging met een beklimming naar een bergtop zoekt: er is voor ieder wat

wils. Sommige trails beginnen al in het dorp. El Chaltén ligt aan de noordkant van

het Viedma meer. Het meer krijgt zijn water van de Viedma gletsjer, die bij het

National Park Los Glaciares hoort. Kleed je in laagjes aan en neem in ieder geval



iets warms mee, het lijkt hier altijd te waaien. Rond El Chaltén vind je meren en

verborgen lagunes, een enkele schapenboerderij en gletsjers, maar het bekendste

beeld van El Chaltén is de kale granieten top van de Fitz Roy mountain.

Overnachting in El Chaltén.

Dag 18: El Chaltén

Windjack en wandelschoenen aan!

Maak op eigen gelegenheid een wandeling bij El Chaltén. De wandelroutes staan

goed aangegeven met borden. Tips voor als je met een korte wandeling wilt

beginnen zijn de hike naar de Cascada Margarita of naar de Chorillo del Salto. De

eerste duurt ongeveer 2 uur en de tweede ongeveer 3 uur. Durf je een iets langere

hike van ongeveer 4 uur aan, kies dan voor de Mirador del Torre of de Laguna Capri.

Bij deze 2 wandelingen zie je heel duidelijk de bijzonder gevormde toppen van de

bergen waarom het National Park zo bekend is. De allerbekendste wandeling is de

Fitz Roy hike. Heen en terug loop je dezelfde route. In totaal is de route iets meer

dan 20 kilometer. De route staat duidelijk aangegeven en de hike is goed te doen in

een dag.

Overnachting in El Chaltén.



Dag 19: El Chaltén - El Calafate

Afstand  ca. 4 uur /  215 km

Langs de oever van Lago Viedma rijd je van El Chaltén naar El Calafate.

El Calafate is een kleine stad aan de oevers van het enorme Meer van Argentinië

omringd door besneeuwde bergen. Het is bekend om de nabijheid van het National

Park Los Glaciares, wat “gletsjers” betekent. En die zijn er in overvloed in dit

gebied: meer dan 360 stuks! De bekendste is de Perito Moreno. Het is aan te raden

om een dagtocht naar deze enorme, blauwe ijsmuur te maken. El Calafate zelf

voelt een beetje aan als een wintersportdorp met gezellige restaurants. Ga hier ook

winkelen om leuke outdoorkleding en souvenirs te scoren. En sla een bezoek aan

het Glaciarium niet over. Dit is een museum over gletsjers. Een gratis bus brengt je

er naar toe. Wandel naar de waterkant van het meer. Er is een ecologisch reservaat

Laguna de Nimez waar je watervogels waaronder flamingo’s ziet.

Overnachting in El Calafate.

Dag 20: El Calafate

Immense ijsmassa bij de Perito Moreno gletsjer

Het loont de moeite om meerdere dagen in El Calafate te blijven. Er zijn diverse

gletsjers in de omgeving. Maak boottochten of ga wandelen. Liever wat meer actie?

Ga dan samen met een gids hiken op het ijs. Schoenen met ijzers eronder aan en

over het ijs langs enorme spleten lopen.

Overnachting in El Calafate.

https://www.vanverre.nl/argentinie/plaatsinformatie/el-calafate


Optioneel: Excursie - Bezoek de Perito Moreno gletsjer met safari Nautico

vanuit El Calafate

Excursie



Hele dag

Je rijdt naar het National Park Los Glaciares met meer dan 360 gletsjers. Een heel

indrukwekkende is de Perito Moreno. Vlonderpaden brengen je naar de beste

uitkijkpunten. De Perito Moreno is maar liefst 50 tot 60 meter hoog en een

kilometers breed. Maar nog opvallender is de kleur…. Het ijs is zo blauw! Af en toe

klinkt er een enorm gedonder, een groot stuk ijs breekt af. Er zijn 4 wandelroutes

uitgezet. Drink in de cafetaria een whisky met eeuwenoud gletsjerijs!

Tijdens een bezoek aan de Perito Moreno gletsjer is een cruise van 3 kwartier tot 1

uur. De enorme ijsmuur lijkt zo dichtbij vanuit de boot! IJsschotsen drijven voorbij.

Terug naar je hotel.

Hele dag.

Inclusief: transport, Engelssprekende gids, boottocht.

Exclusief: entree National Park (circa 30.000 ARS) en lunch.



Optioneel: Excursie - IJswandeling over de gletsjer vanuit El Calafate

Excursie



Hele dag

Spannend: een ijswandeling over de Perito Moreno gletsjer. Een catamaran brengt

je naar het startpunt. Je trekt je sneeuwschoenen met ijzers eronder aan en staat

op de gletsjer. Langzaam, onder begeleiding van een gids loop je een stuk de

morene op. Je ziet diepe scheuren in het ijs. De eerste keer dat je een blok ijs

hoort afbreken, denk je waarschijnlijk dat de grond onder je voeten vandaan slaat,

maar het is een eind weg. Je ziet ijsgrotten. Na dit avontuur ga je naar een herberg

waar je op eigen kosten kunt lunchen en naar de houten vlonders waar je wandelt

naar diverse uitkijkpunten over El Perito Moreno. Er zijn 4 wandelroutes uitgezet.

Deze excursie kunnen we boeken voor reizigers van 18 tot 65 jaar.

Hele dag.

Inclusief: vervoer, catamaran, Engelssprekende gids, stijgijzers voor trekking.

Exclusief: entreegeld.

Dag 21: El Calafate - Torres del Paine

Acclimatiseren en de stad verkennen

Afstand  ca. 4 uur /  215 km

Je gaat eerst Argentinië uit, rijdt dan ongeveer 5 kilometer door niemandsland en

gaat vervolgens Chili in. Het landschap onderweg is ruig. Je rijdt over steppes en

langs hoge bergen. Let onderweg goed op of je guanaco’s, een soort lama’s, ziet.



De granieten pieken van de Torres del Paine bergen zijn imponerend. Het nationale

park Torres del Paine is een wandelgebied bij uitstek. Van eenvoudige korte

wandelingen tot meerdaagse hikes door de vallei, door bossen, over heide en langs

watervalletjes. Soms is het flink klimmen en naar adem happen maar de uitzichten

zijn pas echt adembenemend! In het natuurgebied zie je hoog oprijzende bergen. Er

zijn steppes, gletsjers en meren. Een interessante plek om te bezoeken is Lago

Grey. In dit heldere meer drijven vaak ijsschotsen. De gigantische gletsjer waar je

langs vaart is zo imposant! In het park zijn watervallen zoals Salto Grande en Salto

Chico. Kijk ook goed of je dieren spot. Er leven groepen guanaco’s (een soort lama),

flamingo’s en nandoes (een soort struisvogel) in het National Park.

Overnachting in Torres del Paine.

Dag 22: Torres del Paine

Typerende bergpieken van Torres del Paine National Park

Kies een mooie wandeling uit in het nationale park of maak een boottocht. We

raden aan om een wandeling rondom het pittoreske Lago Nordenskjöld met al haar

eilandjes te maken met in de verte Glacier Grey en voor je de reuzen: het

bergmassief Paine Grande, de Cuernos del Paine en het prachtige Valle Francés die

hen scheidt. Eén ding is zeker: Torres del Paine moet bovenaan ieders lijstje staan!

Wat ons het meest bijgebleven is, is dat je je zo nietig voelt in de prachtige natuur.

https://www.vanverre.nl/chili/plaatsinformatie/torres-del-paine


Overnachting in Torres del Paine.

Dag 23: Torres del Paine

Deze dag is ter vrije besteding.

Overnachting in Torres del Paine.

Optioneel: Excursie - Boottocht over Lago Grey in Torres del Paine

Excursie



Halve dag

De excursie per boot die over Lago Grey naar de gletsjer vaart, vertrekt vanaf hotel

Lago Grey. Over een kiezelstrand loop je in een half uur tot drie kwartier naar de

boot. Aan boord! Je staat onderweg versteld van het natuurschoon. De gletsjer

hoort bij de zuidelijke ijsvelden van Patagonië. IJsschotsen drijven langs in het

water. Hoogtepunt is het moment waarop het blauwe ijs van de gletsjer aan de

horizon verschijnt. Trek een zwemvest aan en ga naar buiten om de mooiste foto’s

te nemen. De boottrip duurt iets minder dan 3 uur. Aan boord zijn drankjes

verkrijgbaar.

Halve dag. De boottocht wordt zowel in de ochtend als in de middag uitgevoerd.

Inclusief: boottocht.



Dag 24: Torres del Paine - Maipo Vallei

Je rijdt naar Punta Arenas.

Je levert je huurauto vandaag weer in.

Je vliegt van Punta Arenas naar Santiago de Chile.

Je wordt bij de luchthaven in Santiago de Chile opgehaald en naar je hotel in de

Maipo Vallei gebracht.

Dichtbij Santiago de Chile verblijven, maar toch in een totaal andere sfeer? Rust,

ruimte, natuur en frisse lucht vind je op een uurtje rijden van de stad in de

wijnstreek Maipo. De bergen van de Andes, de rivier Maipo en de vele wijnhuizen

dragen bij aan de landelijke sfeer. Verblijf op 1 van de wijnlandgoederen, verken de

omgeving en proef de wijnen die hier geproduceerd worden. De Cajón del Maipo is

een vallei, die uitnodigt om te wandelen en paardrijden. Er zijn natuurlijke baden,

wél met koud water….. Maar er zijn ook warmwaterbronnen. Er zijn bossen en kale

bergen; heel gevarieerd. Een ideale plek om tot rust te komen aan het begin of

einde van je reis.

Overnachting in Maipo Vallei.

Dag 25: Maipo Vallei - Santiago de Chile

Je wordt bij je hotel in Maipo Vallei opgehaald en naar de luchthaven in Santiago

de Chile gebracht.



Overnachtingen

De onderstaande hotels hebben wij opgenomen in de reis, ook staan er suggesties

in. Staat het hotel van jouw keuze er niet bij, laat het ons weten wij kunnen bijna

alle hotels aanbieden.

 Inbegrepen

Nacht 1 t/m 2: Santiago de Chile, Le Reve Boutique

⭐⭐⭐⭐⭐

Charmant hotel, gevestigd in een Chileens Nationaal Monument in een interessante

wijk van Santiago de Chile met veel bezienswaardigheden en restaurants.

 Inbegrepen

Nacht 3 t/m 5: Puerto Varas, Cabaña del Lago

⭐⭐⭐⭐⭐

Viersterren hotel met uitzicht over het meer van Llanquihue. Veel faciliteiten en

gunstig gelegen aan de rand van het centrum van Puerto Varas.



 Inbegrepen

Nacht 6: Hornopirén, Hostería Catalina

⭐⭐⭐⭐

Knusse herberg met slechts zes kamers in aanloop naar de Carretera Austral.

 Inbegrepen

Nacht 7 t/m 8: Caleta Gonzalo, Cabañas Caleta Gonzalo

⭐⭐⭐⭐⭐

Eenvoudige kamers in een lokaal houten huis aan de Carretera Austral.



 Inbegrepen

Nacht 9 t/m 10: Puyuhuapi, El Pangue

⭐⭐⭐⭐⭐

Kleinschalige, knusse lodge in het groen ten noorden van Puyuhuapi.

 Alternatief

Puyuhuapi Lodge & Spa

⭐⭐⭐⭐⭐

Rust en ruimte kenmerken de prachtige, afgelegen Puyuhuapi Lodge. Ga wandelen

of kanovaren in de omgeving en kom daarna tot rust in de spa.



 Inbegrepen

Nacht 11 t/m 12: Coyhaique, Nomades Hotel Boutique

⭐⭐⭐⭐

Natuur en centrum zijn beide op loopafstand van dit hotel in alpine-stijl.

 Inbegrepen

Nacht 13 t/m 14: Puerto Guadal, Mirador de Guadal

⭐⭐⭐⭐⭐

Bungalows in een ruime tuin aan het meer van General Carrera.



 Alternatief

Hacienda Tres Lagos

⭐⭐⭐⭐⭐

Wat een plaatje! Tussen de groene heuvels verscholen, ligt de knusse hacienda Tres

Lagos met diverse bijgebouwen.

 Inbegrepen

Nacht 15: Perito Moreno, Hotel Estancia La Serena

⭐⭐⭐⭐

La Serena is een voormalige boerderij die omgetoverd is tot herberg met

comfortabele “hutten”.

Je begeeft je in het prachtige Patagonië, de plek waar meren, rivieren, bergen en

plateaus je de adem benemen. In het restaurant worden typisch Patagonische

gerechten geserveerd zoals forel, lamsvlees, en zalm, allemaal lokaal

geproduceerd.



 Inbegrepen

Nacht 16: Gobernador Gregores, Estancia La Angostura

⭐⭐⭐⭐

Schapenboerderij die ook drie kamers, alle met eigen badkamer verhuurd. De

omgeving is een prachtig wandelgebied. Paardrijden is ook mogelijk. De

accommodatie is eenvoudig. Je verblijft hier op basis van halfpension.

 Inbegrepen

Nacht 17 t/m 18: El Chaltén, Pudu Lodge

⭐⭐⭐⭐⭐

Eenvoudige, maar knusse lodge aan de rand van het dorp El Chaltén; een ideaal

uitgangspunt voor het maken van wandelingen.



 Inbegrepen

Nacht 19 t/m 20: El Calafate, Los Ponchos Boutique Hotel

⭐⭐⭐⭐⭐

Eén van onze favorieten in El Calafate. Boutique hotel met ruime kamers en

prachtige inrichting met kunst en antiek. Overal zie je de omslagdoeken, oftewel

poncho’s terug. Er zijn heel bijzondere exemplaren bij, vandaar de naam van het

hotel.

 Alternatief

Hotel Rincón del Calafate

⭐⭐⭐⭐⭐

Overnacht in het hotel Rincon del Calafate! De perfecte plek om unieke

landschappen te bewonderen. De kamers hebben een inrichting die past bij het

Argentijnse Patagonië. Vanaf het hotel zijn er genoeg avonturen te beleven, breng

bijvoorbeeld een bezoek aan het Glaciares National Park.



 Inbegrepen

Nacht 21 t/m 23: Torres del Paine, Hostería Pehoé

⭐⭐⭐⭐⭐

Dit eenvoudige hotel boek je voor de locatie en het uitzicht. Met de ligging op een

eiland in Lake Pehoé is dit een perfect uitgangspunt om het National Park Torres

del Paine te ontdekken.

 Alternatief

Tierra Patagonia

⭐⭐⭐⭐⭐

Hotel Tierra Patagonia prijst zichzelf aan met de slogan “rooms with a view” en dat

klopt! Vanuit de kamers kijk je uit over Lake Sarmiento en de imponerende

bergtoppen van de Torres.



 Inbegrepen

Nacht 24: Maipo Vallei, Majadas de Pirque

⭐⭐⭐⭐⭐

Ons favoriete hotel in de Maipo Vallei. Via een oprijlaan rijd je naar een historisch

landgoed, omringd door hoge bomen. Het lijkt wel een paleis en is gebouwd in 1907.

Achter dit historische gebouw is een hypermoderne vleugel gebouwd. Een enorm

contrast, maar heel smaakvol.

 Alternatief

Casa Real

⭐⭐⭐⭐⭐

Statig gebouw bij een wijnlandgoed met veel antiek ingericht. Proef de eigen wijnen

en neem een duik in het buitenzwembad. Kom volledig tot rust in deze chique

accommodatie.



Inbegrepen

Alle overnachtingen, inclusief ontbijt

Binnenlandse vluchten

Autohuur van dag 3 t/m 24

inclusief ongelimiteerde kilometers, schadedekking,

aansprakelijkheidsverzekering en extra bestuurder (grens overgang permit)

Vermelde transfers

Vermelde ferry overtochten

Niet inbegrepen

Intercontinentale vluchten

Optionele excursies, overige maaltijden en dranken, fooien en persoonlijke

uitgaven

Overige entreegelden (Argentinië)

Entreegelden Nationale Parken (Chili)

Reis-/annuleringsverzekering



Waarom ook je vliegticket boeken bij Van Verre?

Het boeken via Van Verre biedt diverse voordelen, waaronder zekerheid, flexibiliteit,

verzekering en mogelijke prijsvoordelen.

Allereerst kun je bij ons een ticket in optie zetten. Zo kunnen wij voor een

bepaalde periode de prijs vasthouden van een ticket, zonder het ticket definitief te

boeken. De optie is gratis en vrijblijvend, waardoor jij op je gemak in overleg met

ons de rondreis kunt samenstellen.

Als het vliegticket en landarrangement samen een pakket vormen, valt jouw reis

volledig onder de dekking van het SGR en Calamiteitenfonds. Ook is het ticket dan

bij de meeste verzekeraars meeverzekerd in geval van annulering.

Daarnaast kunnen wij binnenlandse vluchten en intercontinentale vluchten

gezamenlijk boeken, waardoor jouw overstap op een volgende vlucht verzekerd is.

Reisvoorstel aangevraagd, wat gebeurt er nu?

Elke reisspecialist van Van Verre kent een aantal bestemmingen door en door, uit

eigen reiservaring. We zorgen ervoor dat je reisaanvraag bij dé landendeskundige

terechtkomt die jou alles kan vertellen over deze bestemming. Jullie stippelen

samen een reisroute uit die aansluit op jouw reiswensen. Deze route werken we

vervolgens uit tot een reisvoorstel met een uitgebreide dag-tot-dag beschrijving,

hotelbeschrijvingen en praktische informatie. Per e-mail ontvang je een link naar

jouw persoonlijke reisvoorstel.

Heb je vragen of wil je iets wijzigen? De landendeskundige bespreekt het graag

persoonlijk met je. Is jouw reis helemaal naar wens? Dan leggen wij alle

reisonderdelen voor je vast bij onze lokale partners op de bestemming.



Hulp nodig bij het samenstellen van je reis?

Vrijblijvend en persoonlijk advies voor je individuele rondreis? Onze reisspecialisten

helpen je graag verder, via e-mail, telefoon, videobellen of bij ons op kantoor in

Monnickendam.

Bel ons op (+31) 0 299 - 47 50 83 of mail naar reizen@vanverre.nl. Een uitgebreid

reisvoorstel vraag je aan via onze website. Onze Chili specialist staat voor je klaar!

© Van Verre - Niets uit deze publicatie mag gebruikt, verveelvoudigd en/of vermenigvuldigd worden

door middel van druk, digitale technieken, publicatie op internet of op welke andere wijze dan ook,

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Verre.
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