
Traditioneel Sulawesi

Een schitterende en afwisselende reis door Sulawesi. De reis begint in de

hoofdstad Makassar, waar een uitstapje gemaakt wordt naar het naastgelegen

Rammang Rammang. Daarna reis je door naar een nog weinig bereisde route naar

de hooglanden van Malino en het tropische Bira. Stap in Sengkang in een bootje en

vaar over het meer. Leer in Torajaland de lokale gebruiken en gewoontes kennen en

eindig in het groene Tentena.

Reis van dag tot dag

Dag 1: Makassar



Je wordt opgehaald van de luchthaven Makassar en naar je hotel in Makassar

gebracht

Makassar is een belangrijke havenstad in Zuid-Sulawesi. De haven is een

fotogenieke plaats met kleurrijke Makassaarse schoeners. Er staan in Makassar veel

gebouwen uit de Nederlandse tijd; waaronder Fort Rotterdam dat tegenwoordig een

museum is.

In de buurt Sopeng wordt prachtige zijde geweven, in de gezellige wijk Gowa staat

het paleis van de laatste koning en langs de boulevard kun je heerlijk eten. Tegen

zonsondergang verschijnen hier talrijke kraampjes; het wordt wel de langste

eettafel ter wereld genoemd. Hier komt de lokale bevolking samen, maar ook

steeds meer toeristen weten deze straat te vinden. Heb je zin in een loempia?

Bezoek Jalan Lasinrang, oftewel ‘loempia street’, waar vrouwen in kraampjes

loempia’s rollen. Heerlijk!

Overnachting in Makassar.

Dag 2: Makassar

De komende dagen heb je de beschikking over een minibus met chauffeur. Op deze

manier maak je op een prettige wijze kennis met het mooie Sulawesi. Je bent

flexibel, je bepaalt je eigen tempo. Je kunt stoppen waar en wanneer je maar wilt.

https://www.vanverre.nl/indonesie/plaatsinformatie/sulawesi/makassar


Op ongeveer 1 uur rijden buiten Makassar ligt Rammang Rammang met

kalksteengebergte en grotten. Per gemotoriseerde kano vaar je door de vallei

omgeven door hoge kalksteenrotsen. Als de boot niet verder kan, leg je aan en ga je

te voet verder. Je wandelt over vlonders en door rijstvelden. In een grot tref je

enkele handafdrukken en rotstekeningen aan. Vervolgens loop je terug naar de

boot en vaart naar een lokaal huis waar de gastvrouw een heerlijke maaltijd heeft

bereid.

Voordat je terugrijdt naar Makassar bezoek je het park Leang Leang met 2 grotten

met rotsschilderingen; je ziet hier handafdrukken en dierentekeningen van zo’n

40.000 jaar oud.

Inbegrepen: Engelssprekende gids, traditionele lunch bij lokale mensen thuis,

entreegelden, vervoer per gemotoriseerde kano en mineraalwater.

Overnachting in Makassar.

Dag 3: Makassar - Malino



Malino ligt op ongeveer 75 kilometer afstand van Makassar. Er zijn vaak files, dus

houd dus rekening met een reistijd van 2 tot 3 uur. Onderweg kun je stoppen bij de

Bili Bili-dam en bij het Ballo Lompoa museum met overblijfselen uit het Gowa

koninkrijk.

Geniet van de uitgestrekte natuur, de watervallen, de theetuinen en de vele

plantages bij Malino. Het plaatsje ligt in de bergen, waardoor het een ideale

weekend- en vakantiebestemming is voor de locals, ook omdat het er koeler is. Op

de lokale markt vind je veel groente en fruit uit de directe omgeving. Wandel

vanmiddag op eigen gelegenheid door het stadje en ontdek de schoonheid zelf.

Overnachting in Malino.

Dag 4: Malino

Rondom Malino is er veel te zien. Vraag je chauffeur vooral de kleine weggetjes in

te rijden. Je belandt dan tussen de kampungs, de uitgestrekte rijstvelden, en vele

verschillende plantages. Bezoek in de ochtend de markt van Malino. Hier verkoopt

men vele soorten groenten en fruit. Of ga zelf aardbeien plukken in één van de

aardbeientuinen. Vraag je chauffeur om te stoppen bij een Tengteng-maker, waar je

lokale lekkernijen proeft gemaakt van palmsuiker, rijst en pinda’s.

Daarnaast zijn de theetuinen van Malino Highlands een aanrader.

Breng vervolgens een bezoek aan de Takapala waterval.

Overnachting in Malino.

Dag 5: Malino - Bira



Vandaag rijd je naar Bira. Vertrek op tijd, want door het slechte wegdek ben je

ongeveer 7 uur onderweg. De route brengt je eerst langs de vele plantages en

vervolgens door de bossen. Na een paar uur wordt het landschap glooiender en

maken bossen plaats voor uitgestrekte rijstvelden. Wanneer je weer op zeeniveau

bent, kun je stoppen bij rubberplantages en viskwekerijen. Breng voordat je Bira in

rijdt ook een bezoek aan de scheepswerven van Tanah Beru. Hier maakt men de

door Unesco erkende Pinisi-schepen. Bij binnenkomst van Bira dien je entree te

betalen.

Bira ligt op de meest zuidoostelijke punt van Sulawesi. Het is sinds eeuwen een

dorp van zeelieden en de beste plek om de Makassaarse schepen in aanbouw te

zien. Bira heeft schitterende, witte zandstranden aan een heldere zee. Een goede

plek om te zwemmen en snorkelen. Houd je er wel rekening mee dat de stranden

niet ingesteld zijn op westerse toeristen. Verwacht geen parasols en ligbedden, er

zijn enkel lokale warungs op het strand. Het is een populaire plek voor Indonesiërs

die hier in de weekenden genieten, dan is het druk en kan er lawaaioverlast zijn.

Overnachting in Bira.

Dag 6: Bira

Zin om de onderwaterwereld te bewonderen? Huur een bootje en reis af naar het

eiland Liukang Lu. Rondom dit eiland zijn prachtige koraalriffen waar je vele

kleurrijke vissen kunt zien. Je kunt gemakkelijk ter plaatse een lokale vissersboot

huren om je naar het eilandje te brengen. De overtocht duurt ongeveer 20 minuten.

Snorkelmateriaal kan gehuurd worden in Bira, niet op het eiland! Op het eiland is

een restaurant waar je een lekkere lunch met gegrilde vis kunt bestellen. Daarna is

er nog voldoende tijd om te snorkelen en in de middag vaar je terug naar Bira.

Overnachting in Bira.

https://www.vanverre.nl/indonesie/plaatsinformatie/sulawesi/bira


Dag 7: Bira - Sengkang

Je rijdt door een nog onaangetast stukje van Sulawesi naar Sengkang. Een

prachtige route, die met voldoende stops, ongeveer 7 uur duurt. Onderweg zie je

sawa’s, tabaksplantages en viskwekerijen. Vanaf Watampone voert de route de

bergen in. Heb je interesse in zijde? Vraag de chauffeur om te stoppen bij een

werkplaats waar zijde geweven wordt of bij een coconfabriek, waar de zijde-cocons

worden verwerkt. Je arriveert in Sengkang, gelegen aan het prachtige Tempemeer.

Als de tijd het toelaat, kun je deze middag nog een boottocht maken over het

Tempemeer.

Sengkang ligt aan de voet van de bergen, uitkijkend op het Tempemeer. Er zijn vele

zijdeweverijen. Het meer droogt geleidelijk op door dichtslibbing. Zeker in het droge

seizoen trekt veel water weg uit het meer en vallen grote delen droog, als het

regent treedt het meer juist buiten zijn oevers. Je maakt bij zonsondergang of

zonsopgang een boottochtje op het meer met een gemotoriseerde kano. Je ziet het

dagelijks leven van de bevolking; zij wassen zichzelf en hun kleding in het water.

Vissers varen uit in de wetlands. Het gebied is rijk aan vogels. Op het meer drijven

verschillende verblijven van vissers. Hier neem je een kijkje, waarbij je ziet hoe de

lokale bevolking haar vis vangt en verwerkt.



Sengkang is een plezierige plaats aan de voet van de bergen, uitkijkend op het

Tempemeer. Dit meer is een overblijfsel van een enorme binnenzee. Erg leuk is het

om een boottochtje te maken over het meer. Je ziet hoe lokale vissers werken én

leven op het water. Vaar via het meer, waar je waarschijnlijk diverse vogels spot,

naar een drijvend dorp. Stop bij één van de huizen voor een kopje thee en een

lokale snack.

Overnachting in Sengkang.

Dag 8: Sengkang - Torajaland

Wederom een onbekend stukje Sulawesi vandaag. Door een afwisselend landschap

langs dorpjes in 7 uur naar Torajaland. Stop onderweg bij één van de

palmsuikerplantages. Hier zie je hoe omwonenden het suikerwater opvangen en

vervolgens op heet vuur stoken, totdat er uiteindelijk suiker overblijft. Je rijdt

verder de bergen in naar een prachtig gebied: Tanah Toraja.

Er zijn meerdere redenen om Torajaland te bezoeken, het wonderlijke gebied zal

een onvergetelijke indruk bij je achterlaten. De Toraja’s hebben een geheel eigen

cultuur die zich uit in een bijzondere dodencultuur en de typische, vaak fraai

beschilderde, woningen met de hoge daken als een omgekeerd zadel. Bijzonder is

het bijwonen van een begrafenis; eigenlijk een feest met tal van rituelen. Het doel

van de begrafenis is om de ziel veilig over te brengen naar de volgende wereld.

Buffels brengen de overledene naar het hiernamaals. Er worden buffels geofferd en

hoe meer het er zijn, des te makkelijker is de reis naar het hiernamaals. Het vlees

van de geslachte dieren wordt aan de gasten geserveerd. Traditionele dansen,

Pa’gellu worden opgevoerd. Je bent als buitenstaander altijd welkom!

Overnachting in Torajaland.

https://www.vanverre.nl/indonesie/plaatsinformatie/sulawesi/torajaland


Dag 9: Torajaland

De komende dagen heb je de beschikking over een gids. De gids spreekt Engels en

vertelt je allerlei wetenswaardigheden. Het verrijkt je reis, je komt veel meer te

weten over dit gebied.

Een vrije dag om Torajaland te ontdekken. Bespreek de dag van te voren met je

chauffeur wat je vandaag allemaal wilt doen. Kies je voor het bijwonen van een

begrafenisplechtigheid of trek je er liever verder op uit. Leer meer over de

indrukwekkende Toraja-cultuur tijdens een bezoek aan de grotten van Londa of

Tampang Allo, bewonder Tongkonanhuizen in het traditionele dorp Kete Kesu of

bezoek de lokale markt. 

Overnachting in Torajaland.

Optioneel: Excursie - Kookcursus Tongkonanhuis in Torajaland

Excursie



Vandaag ga je koken in een traditioneel Tongkonan huis, tussen de lokale bevolking.

De gastvrouw heeft de ingrediënten en het kookstel al klaargezet. Het menu

bestaat uit ongeveer 5 lokale gerechten. Van te voren kun je aangeven wat je zou

willen koken. Voorbeelden zijn bananenpudding in bananenblad, saté met heerlijke

saus, traditionele soep en gerechten met kip of varkensvlees. De gerechten en

stappen worden goed aan je uitgelegd en je mag alles zelf doen. De gastvrouw

ondersteunt je er uiteraard bij. Wees niet verrast als de lokale kinderen ook even

komen kijken. Ze zijn erg nieuwsgierig naar wat je maakt!

Inclusief: lunch en recepten.

Dag 10: Torajaland

Vandaag ga je Torajaland verder verkennen. Torajaland is uitstekend voor actieve

excursies. Maak een wandeling en geniet volop van de natuur en cultuur. Rijd

bijvoorbeeld naar Batutumonga, voor het uitzicht en om te wandelen. Er zijn

sowieso diverse plekken waar je leuke wandelingen kunt maken, variërend van een

uur tot een hele dag, of zelfs een trektocht van enkele dagen.

Je gids neemt afscheid van je.

Overnachting in Torajaland.



Dag 11: Torajaland - Pendolo

Een lange tocht richting het Posomeer. Dwars door het tropisch regenwoud, rijd je

naar de kustplaats Palopo, gelegen aan de Bone-baai. Dit wordt ook wel de stad

van de durian genoemd. In de periode dat deze vrucht rijp is hangt er een

doordringende geur in de wijde omtrek. Vanaf Pendolo wordt het landschap vlak en

is de weg een stuk beter. Je rijdt door het Luwu district. Deze regio was vroeger

een koninkrijk en stond bekend om de slavenmarkt. Slaven en slavinnen werden

vanuit Torajaland verscheept naar Java en Siam, het huidige Thailand. Je bent

ongeveer 8 uur onderweg.

Pendolo is een klein plaatsje, prachtig gelegen aan de zuidelijke oevers van het

heldere Posomeer. De accommodatie in Pendolo is heel eenvoudig!

Overnachting in Pendolo.

Dag 12: Pendolo - Tentena

Je rijdt in ongeveer 2 uur door de bergen naar Tentena. Of regel ter plekke een boot

en vaar naar Tentena. Tijdens de tocht over het Posomeer zie je zandstranden

omringd door tropisch regenwoud.



Tentena is een uitstekende rustplaats, maar je kunt hiervandaan ook diverse leuke

activiteiten ondernemen. De hotels liggen aan het Posomeer waar volgens de

overlevering een drakenslang van 30 meter woont; een soort Loch Ness-verhaal.

Het water is licht turquoise en glashelder. Een ideale plek om een duik te nemen.

Overnachting in Tentena.

Dag 13: Tentena

Vandaag kun je uitrusten en genieten van de prachtige omgeving. Wil je liever een

uitstapje maken? Breng een bezoek aan de 12-traps Saluopa-waterval. Op de weg

ernaartoe rijd je door een Balinees transmigratiedorp. Uiteraard is het mogelijk om

een boottochtje te maken over het Posomeer. Of laat je afzetten in een dorpje in

de omgeving en wandel via de rijstvelden terug naar je hotel.

Overnachting in Tentena.

Dag 14: Tentena - Vertrek Tentena

Er is een eind gekomen aan deze bijzondere reis over Sulawesi. Wil je liever wat

langer op Sulawesi blijven? Je verblijft vlak bij de Togian-eilanden en hier staat

rust centraal. Een perfecte afsluiter van de rondreis.

https://www.vanverre.nl/indonesie/plaatsinformatie/sulawesi/tentena
https://www.vanverre.nl/indonesie/bouwstenen/sulawesi/togian-eilanden.htm


Overnachtingen

De onderstaande hotels hebben wij opgenomen in de reis, ook staan er suggesties

in. Klik hieronder op de balkjes om de verschillende suggesties voor deze rondreis

te bekijken. Staat het hotel van jouw keuze er niet bij, laat het ons weten wij

kunnen bijna alle hotels aanbieden.

 Inbegrepen

Nacht 1 t/m 2: Makassar, Hotel Best Western in Makassar

⭐⭐⭐⭐

Prettig en sfeervol hotel dat centraal is gelegen in Makassar.

 Alternatief

Hotel Melia

⭐⭐⭐⭐

Het Melia hotel beschikt over meer dan 100 kamers. Doordat het gebouw gezellig

ingericht is, voelt het niet massaal aan. De kamers zijn modern ingericht.



 Inbegrepen

Nacht 3 t/m 4: Malino, Rumah Tengah Sawah

⭐⭐⭐⭐

Wat een plaatje! Midden in de rijstvelden en de bossen van Malino ligt het

kleinschalige Rumah Tengah Sawah. Vanuit het zwembad, de jacuzzi en de kamers

kijk je uit over het indrukwekkende landschap.



 Inbegrepen

Nacht 5 t/m 6: Bira, Hotel Bara Beach

⭐⭐⭐⭐

Onze persoonlijke favoriet. Het hotel met de leuke bungalows is gelegen aan een

prachtig wit zandstrand met enkele warungs. Het hotel ligt op ongeveer 15 minuten

rijden van Bira. Een verblijf in dit hotel is vooral aan te raden als je 2 nachten in

Bira verblijft, je kunt dan volop genieten van een dagje aan het witte zandstrand of

een leuke boottocht maken naar een eilandje voor de kust waar je prachtig kunt

snorkelen.

 Inbegrepen

Nacht 7: Sengkang, BBC Hotel Sengkang

⭐⭐⭐⭐⭐

Modern middenklasse hotel, gelegen in het centrum van Sengkang. Een prima

overnachtingplaats op de weg van Bira of Makassar naar Torajaland.



 Inbegrepen

Nacht 8 t/m 10: Torajaland, Toraja Misiliana Hotel

⭐⭐⭐⭐⭐

Leuk hotel dat ruim is opgezet met rondom de kamers veel groen. Mooi zijn de

traditionele Tongkonanhuizen die in de tuin staan. De verscheidende kamers zijn in

de Torajastijl gebouwd. Een goede uitvalsbasis voor het maken van uitstapjes in

Torajaland.

 Inbegrepen

Nacht 11: Pendolo, National Pendolo

⭐⭐⭐⭐⭐

 Inbegrepen

Nacht 12 t/m 13: Tentena, Hotel Tando Bone

⭐⭐⭐⭐

Een lieflijk bungalowresort met 8 bungalows aan het strand. Het hotel is zeer mooi

gelegen op een landtong aan het Posomeer. Experts denken dat het meer het op

één na zuiverste water ter wereld bevat. In de omgeving tref je een aantal dorpjes

en kruidnagel- en cacaoplantages. Je verblijft in een rustige en afgelegen omgeving,

veel privacy dus, en je kunt hier heerlijk relaxen!



Inbegrepen

Alle overnachtingen, inclusief ontbijt

Vermelde transfers

Engelssprekende gids van dag 9 t/m 10

Auto / minibusje met chauffeur van dag 2 t/m 14

Tol- en parkeergelden

Excursie - Dagtocht Rammang-Rammang vanuit Makassar

Excursie - Boottocht Tempemeer nabij Sengkang

Niet inbegrepen

Intercontinentale vluchten

Optionele excursies, overige maaltijden en dranken, fooien en persoonlijke

uitgaven

Entreegelden optionele bezienswaardigheden

Reis-/annuleringsverzekering



Waarom ook je vliegticket boeken bij Van Verre?

Het boeken via Van Verre biedt diverse voordelen, waaronder zekerheid, flexibiliteit,

verzekering en mogelijke prijsvoordelen.

Allereerst kun je bij ons een ticket in optie zetten. Zo kunnen wij voor een

bepaalde periode de prijs vasthouden van een ticket, zonder het ticket definitief te

boeken. De optie is gratis en vrijblijvend, waardoor jij op je gemak in overleg met

ons de rondreis kunt samenstellen.

Als het vliegticket en landarrangement samen een pakket vormen, valt jouw reis

volledig onder de dekking van het SGR en Calamiteitenfonds. Ook is het ticket dan

bij de meeste verzekeraars meeverzekerd in geval van annulering.

Daarnaast kunnen wij binnenlandse vluchten en intercontinentale vluchten

gezamenlijk boeken, waardoor jouw overstap op een volgende vlucht verzekerd is.

Reisvoorstel aangevraagd, wat gebeurt er nu?

Elke reisspecialist van Van Verre kent een aantal bestemmingen door en door, uit

eigen reiservaring. We zorgen ervoor dat je reisaanvraag bij dé landendeskundige

terechtkomt die jou alles kan vertellen over deze bestemming. Jullie stippelen

samen een reisroute uit die aansluit op jouw reiswensen. Deze route werken we

vervolgens uit tot een reisvoorstel met een uitgebreide dag-tot-dag beschrijving,

hotelbeschrijvingen en praktische informatie. Per e-mail ontvang je een link naar

jouw persoonlijke reisvoorstel.

Heb je vragen of wil je iets wijzigen? De landendeskundige bespreekt het graag

persoonlijk met je. Is jouw reis helemaal naar wens? Dan leggen wij alle

reisonderdelen voor je vast bij onze lokale partners op de bestemming.



Hulp nodig bij het samenstellen van je reis?

Vrijblijvend en persoonlijk advies voor je individuele rondreis? Onze reisspecialisten

helpen je graag verder, via e-mail, telefoon, videobellen of bij ons op kantoor in

Monnickendam.

Bel ons op (+31) 0 299 - 47 50 83 of mail naar reizen@vanverre.nl. Een uitgebreid

reisvoorstel vraag je aan via onze website. Onze Indonesië specialist staat voor je

klaar!
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