
Houseboat en tropisch paradijs

Start de reis relaxed en glij rustig over het water van de Mahakamrivier met de

houseboat. Vanaf Samarinda over land naar het noorden met de auto met

chauffeur en gids. Stap over de evenaar op weg naar het Kutai National Park. De

beste plek om orang-oetans écht in het wild te zien. Bij Teluk Sumbang een

combinatie van jungle, strand en snorkelen. Tot slot naar het tropische eiland

Maratua. Ook hier is de onderwaterwereld prachtig met als hoogtepunt de

mogelijkheid om met walvishaaien te zwemmen.



Reis van dag tot dag

Dag 1: Balikpapan

Je wordt opgehaald op de luchthaven en naar je hotel in Balikpapan gebracht

(transfer).

Tijdens je reis over Kalimantan word je begeleid door een gids. Een gids spreekt

Engels en vertelt je tijdens de reis allerlei wetenswaardigheden. Het verrijkt je

rondreis, je komt veel meer te weten over het land.

Balikpapan is een grote stad met ongeveer 700.000 inwoners. De meeste toeristen

blijven hier niet lang. Balikpapan dient als aanvlieghaven en uitgangspunt voor het

maken van tochten in de omgeving. Er komen ook veel mensen die hier vroeger

gewoond hebben of van wie familieleden hier gewoond hebben. De haven en de

offshore industrie zijn zeer belangrijk. Op het oude Shell-terrein dat nu van

Pertamina staan huizen uit de Nederlandse tijd. Ook het oude ziekenhuis is er nog.

Eventueel kun je een bezoek brengen aan de Kebun Sayur, de traditionele markt.

Overnachting in Balikpapan.

Dag 2: Balikpapan - Mahakam-rivier

https://www.vanverre.nl/indonesie/plaatsinformatie/kalimantan/balikpapan


Je wordt opgehaald bij je hotel en naar Loajanan gebracht, waar je aan boord gaat

van de houseboat. Deze boot is voor jouw gezelschap, privé dus.

Je gaat aan boord van je houseboot, een rivierboot, waarmee je over de Mahakam-

rivier vaart. De privéboot alleen voor jouw gezelschap is eenvoudig, maar schoon.

Een kok verzorgt alle maaltijden en ook een gids reist mee. Aan boord is

airconditioning, dunne matrassen en een badkamer met douche en toilet (geen

warm water).

De Mahakamrivier is heel breed bij Loajanan, er is veel bootverkeer en bebouwing

en industrie aan de oevers. Het gevoel van natuur komt later pas.

Let op: je ziet tijdens deze reis hoogstwaarschijnlijk geen Dayaks met lange

oorlellen en tatoeages. Deze Dayaks leven verder stroomopwaarts. Wel kun je

genieten van de mooie natuur, enkele traditionele longhouses en de rust.

Overnachting aan boord van de Mahakam.

Dag 3: Mahakam-rivier

De boot heeft ’s nachts doorgevaren. Als je de volgende ochtend wakker wordt, is

het landschap veranderd. De bebouwing op de oevers heeft plaatsgemaakt voor

groen. Her en der staat een houten huisje of hutje op palen.

Na het ontbijt legt de Mahakam-boot aan in het dorp Muara Muntai. Tijdens een

wandeling zie je hoe de Kutai-bewoners hier leven.

https://www.vanverre.nl/indonesie/plaatsinformatie/kalimantan/mahakam-rivier
https://www.vanverre.nl/indonesie/plaatsinformatie/kalimantan/mahakam-rivier


Je stapt in een gemotoriseerde kano om een tocht door Ohongcreek te maken.

Deze smalle kreek met bruin water wordt aan weerszijden omgeven door weelderig

groen. Grote kans om hier makaken, eekhoorns, slangen, ijsvogels, roofvogels en

neusapen te zien. Het eindpunt is het dorp Mancong met een uniek longhouse, met

2 verdiepingen en maar liefst 24 deuren!

Je vaart terug naar de houseboot. Je vaart ’s avonds naar Muara Pahu.

Overnachting aan boord van de Mahakam.

Dag 4: Mahakam-rivier

In de ochtend ga je per gemotoriseerde kano de Bolonganrivier op. Ooit was hier

grote kans om zoetwaterdolfijnen te zien, maar door vervuiling van het water zijn

de dieren grotendeels weggetrokken. Maar er is genoeg anders te zien langs de

rivier. Er leven hier gibbons, neusapen, mooie vogels en natuurlijk makaken. Vooral

de zwarte gibbons zijn hier echter bijzonder. De vegetatie is ook anders dan

gisteren. Dit is tropisch bos met o.a. veel bamboe. Je vaart naar het drijvende

vissersdorp Bolongan. De kindjes zwaaien enthousiast naar je. Dan weer terug naar

de houseboot voor de lunch. In de middag vaar je stroomafwaarts terug naar

Tenggarong. De middag breng je weer relaxed aan boord door. Genieten van de

omgeving, lekker lezen….

Overnachting aan boord van de Mahakam.



Dag 5: Mahakam-rivier - Samarinda

s Morgens meert de Mahakamboot aan in Tenggarong met een interessant

sultanspaleis. Daarna neem je afscheid van de bemanning van de houseboot en

staat je auto met chauffeur klaar. In minder dan een uur rijd je naar Samarinda. Er

wonen circa 900.000 mensen en de ligging aan de Mahakamrivier heeft de stad

groot gemaakt. Er zijn weinig toeristische bezienswaardigheden in Samarinda. Het

is vooral een start- of eindpunt voor een tocht over de Mahakamrivier. En er komen

Nederlanders die op zoek gaan naar hun roots. Er werkten veel Nederlanders bij de

Shell in Samarinda. Er is een mooie moskee en heel wat anders: de grote

shoppingmall Citra Niaga. Als je een typisch souvenir van Samarinda wilt

aanschaffen, denk dan aan een sarong. Ze worden vanaf hier door heel Indonesië

verkocht.

Vandaag heb je de beschikking over een busje met chauffeur. Het reizen met een

busje met chauffeur is een uitstekende manier om kennis te maken met het

prachtige Kalimantan. Je bent flexibel, je bepaalt je eigen tempo en route. Je kunt

stoppen waar en wanneer je maar wilt.



Samarinda is de hoofdstad van Oost-Kalimantan. Er wonen ongeveer 800.000

mensen en de ligging aan de Mahakamrivier, die de stad in tweeën snijdt, heeft de

stad groot gemaakt. Er zijn niet veel toeristische attracties in Samarinda; het is

vooral een startpunt voor een tocht over de Mahakamrivier. En er komen

Nederlanders die hier op zoek gaan naar hun roots. Er werkten veel Nederlanders

bij Shell in Samarinda. Er is een prachtige moskee en nog iets heel anders: een

grote shoppingmall Citra Niaga. Als je een typisch souvenir van Samarinda wilt

kopen, denk dan aan een sarong. Ze worden vanaf hier in heel Indonesië verkocht.

Overnachting in Samarinda.

Dag 6: Samarinda - Kutai National Park en Sangatta

Je wordt opgehaald bij je hotel in Samarinda voor de rit van ongeveer 8 uur naar

Sangatta. Deels langs mijnen en plantages, deels door een mooier bosachtig

gebied, afgewisseld met dorpen. Net voor Bontang passeer je de evenaar; er is een

monument. En dan arriveer je in de rust van het nationale park.

Je maakt een trekking door het secundaire regenwoud van Kutai National Park. De

lengte/duur van de trekking bepaal je in overleg met de gids en de ranger die je

begeleiden. En natuurlijk hangt het er van af of je al snel orang-oetans ziet, want

dat is de belangrijkste reden om hier te komen. Glibberige suspense bruggen,

waden door enkelhoog water, torenhoge bomen, varens, insectenetende planten,

grote spinnen, hopelijk geen bloedzuigers, maar absoluut het echte junglegevoel

ervaar je in Kutai! De orang-oetans leven hier echt in het wild. Ze worden niet

gevoederd en laten zich ook niet lokken door de rangers. Voor een goede foto kun

je beter naar Tanjung Puting National Park gaan. Voor het gevoel om een orang-

oetan volledig in het wild te zien, ben je in Kutai op de juiste plek.

Overnachting in Kutai National Park.

https://www.vanverre.nl/indonesie/plaatsinformatie/kalimantan/samarinda


Dag 7: Kutai National Park en Sangatta - Sangatta

Je wordt al vroeg gewekt, rond 05.00 uur. Je maakt een trekking door het

secundaire regenwoud van Kutai National Park. Blijf in het nationale park zolang je

wilt, het is maar een klein eindje rijden naar je accommodatie in Sangatta.

Overnachting in Sangatta.

Dag 8: Sangatta - Talisayan

Een hele lange rijdag. Maar wel om koers te zetten naar een mooi gebied, dus het is

de moeite waard om zo ver te reizen. Vertrek bijtijds. Onderweg stop je een aantal

keren en steek je met de veerboot een rivier over.

Morgen wacht de beloning: een tocht met een klotok, een traditionele houten boot,

naar een punt waar regelmatig walvishaaien te zien zijn. Bewonder deze zeereuzen

vanaf de boot of ga het water in om met deze ongevaarlijke dieren te zwemmen of

snorkelen. De walvishaaien worden vooral tussen 06.00 en 09.00 uur gespot.

Overnachting in Talisayan.



Dag 9: Talisayan - Kanjungan Island

s Morgens gaat je walvishaaien spotten en teruggekomen op het vasteland bezoek

je een zeezigeuner-dorp. De Bajau stam leeft in dit gebied. Ze leven van de

visvangst en vogelnestjes voor consumptie. Je ziet hoe de productie van

vogelnestjes in z’n werk gaat. Daarna verder naar het Labuan Cermin meer dat

bekend staat als het spiegelmeer, omdat het 2 soorten water bevat: bovenin zoet

en onderin zout. Bijzonder is dat er dan ook zowel zoet- als zoutwatervissen in

leven. Het water is schoon en helder; je kunt hier zwemmen of snorkelen. Het

meer wordt omgeven door groene bossen. Nog een eindje rijden en in een kleine

haven ga je aan boord van een boot die je naar Kanjungan Island brengt. De rest

van de middag breng je door op het met palmen omzoomde zandstrand.

Overnachting op Kaniungan Island.

Dag 10: Kanjungan Island - Teluk Sumbang

Wat is dat heerlijk wakker worden: rust, alleen het geluid van de golven en als je

naar buiten kijkt het witte strand met palmbomen. Je kunt zwemmen of snorkelen

boven de koraalriffen tot de boot je op komt halen om je in een half uur naar Teluk

Sumbang te brengen. Onderweg kom je langs een schildpaddenbroedplaats. En

grote kans dat er dolfijnen met de boot meezwemmen. Bij aankomst in Teluk

Sumbang staat er een lunch klaar. In de namiddag maak je nog een wandeling in de



omgeving.

Teluk Sumbang ligt in een baai met een ongerept zandstrand met palmbomen. Er

komen nog nauwelijks toeristen. Het is een prettige plek om enkele dagen te

relaxen, maar ook de omgeving te verkennen. Zowel de jungle en de mangrove in

het achterland, als de onderwaterwereld voor de kust.

Overnachting in Teluk Sumbang.

Dag 11: Teluk Sumbang

Ga in de ochtend varen in het mangrovebos onder begeleiding van de gids. Er is

een kans dat je de bijzondere neusapen ziet. Nabij de mangrove ligt ook Turtle

Point, waar je grote kans hebt om te snorkelen met schildpadden.

In de middag kunt je ontspannen bij de lodge, de prachtige onderwaterwereld

verkennen of met je gids nog een wandeling maken door het dorp. In de namiddag

is het drukker op straat en spelen de kinderen wellicht op het veld midden in het

dorp.

Overnachting in Teluk Sumbang.

Dag 12: Teluk Sumbang - Maratua en Derawan

Je rijdt naar Talisayan en gaat daar aan boord van een speedboot naar Maratua. De

vaartijd is ongeveer 2 tot 2,5 uur.



Maratua is het grootste en leukste eiland van de Derawan archipel. Je gaat hier

vooral naar toe om te snorkelen en te duiken. De koraalriffen rond het eiland zijn

adembenemend mooi. Het is een echt bounty-eiland met een groene kern en witte

stranden. Het toerisme staat nog in de kinderschoenen.

Overnachting op Derawan Archipel, Maratua.

Dag 13: Maratua en Derawan

Op Maratua is prachtige natuur met jungle en mangroves. Er zijn mooie witte

zandstranden en bovenal een magnifieke onderwaterwereld. Om het eiland zelf te

ontdekken, kun je zelfs fietsen huren. Fiets naar de mangrovebossen en doe zeker

de 2 Bajaudorpen aan. Bajau zijn zeezigeuners, die in huizen op palen wonen. Er is

een grot met een waterbron. Maar ga vooral snorkelen of duiken. In de zeestraat

“Big Fish Country” zie je kleurige rifvisjes, maar je hebt ook kans om grotere

roofvissen zoals barracuda’s, grijze rifhaaien en adelaarsroggen te zien. Maak een

dagtocht naar Kakaban met het kwallenmeer en Sangalaki met de

zeeschildpaddenopvang.

Overnachting op Derawan Archipel, Maratua.

Dag 14: Maratua en Derawan



Maak een dagtocht per boot naar het eiland Kakaban. Het is precies wat je je van

een tropisch eiland voorstelt: blauwe zee, witte zandstranden, palmbomen…. Er is

een kans om manta’s te zien. Ga snorkelen of duiken. De kleurrijke vissen en

koralen van de Gorganian Forrest Wall zijn onvergetelijk. Bijzonder op het eiland is

een meer met brak water met kwallen die niet steken. Je loopt hier in circa 15

minuten naar toe. Er leven 4 verschillende soorten kwallen in het meer. Ze kunnen

niet meer steken, omdat ze al zo lang geen natuurlijke vijanden meer hebben, de

evolutie heeft hen veranderd! Toch voelt het heel tegennatuurlijk om het water in

te gaan, terwijl er tientallen kwallen om je heen zwemmen.

Overnachting op Derawan Archipel, Maratua.

Dag 15: Maratua en Derawan - Derawan

Je maakt een dagtour naar het eilandje Sangalaki. Sangalaki is bijna onbewoond;

wel staat er een vuurtoren. In de wateren rondom Sangalaki zijn koraal en groene

zeeschildpadden te bewonderen. De schildpadden komen het hele jaar door aan

land om hun eieren te leggen. Verder staat dit eiland bekend om de mantaroggen

die hier vaak in de omgeving zwemmen.

Met een speedboot vaar je van het eiland Maratua naar het eiland Derawan, dat

dichter bij de kust van Kalimantan ligt.



Derawan is een tamelijk groot eiland met stranden en bovenal een magnifieke

onderwaterwereld. Derawan hoort bij de gelijknamige Derawan archipel. Op het

eiland leven zeezigeuners. In de omgeving van Derawan zijn veel mooie duik- en

snorkelplekken. Het koraal is redelijk en er zijn veel kleine visjes; ook komen er

zeeschildpadden en mantaroggen voor. Er zijn diverse eilanden in de omgeving

waar je naar toe kunt varen. Heel bijzonder zijn Kakaban en Sangalaki. Ook Maratua

met een zeestraat die “Big Fish Country” wordt genoemd en waar je zowel

rifvissen, als barracuda’s, grijze rifhaaien en adelaarsroggen kunt zien. Op Samama

zie je veel naaktslakken en het is een paradijs voor macro-liefhebbers. Pulau

Panjang is geschikt voor muck-divers met onder andere zeepaardjes.

Overnachting op Derawan Archipel, Derawan.

Dag 16: Derawan - Derawan Vertrek

Je vaart terug naar Tanjung Baru, de haven bij Tanjung Redep/Berau. Bij aankomst

word je opgehaald en naar de luchthaven van Tanjung Redep/Berau gebracht

(transfer).

Overnachtingen

De onderstaande hotels hebben wij opgenomen in de reis, ook staan er suggesties

in. Klik hieronder op de balkjes om de verschillende suggesties voor deze rondreis

te bekijken. Staat het hotel van jouw keuze er niet bij, laat het ons weten wij

kunnen bijna alle hotels aanbieden.

 Inbegrepen

Nacht 1: Balikpapan, Hotel Gran Senyiur

⭐⭐⭐⭐⭐

Het enige 5* hotel in Balikpapan, met stijlvol ingerichte kamers en een gunstige

ligging. Neem ’s avonds een drankje of diner in de Skybar en geniet van het uitzicht

over de lichtjes van de stad. Passend bij Kalimantan zijn in de openbare ruimtes

veel mooie accenten van Dayakkunst aangebracht.



 Inbegrepen

Nacht 2 t/m 4: Mahakam, Mahakam house boot

⭐⭐⭐⭐⭐

Een ontzettend leuke ervaring! Reizen met en slapen op een eenvoudige, maar

leuke en schone rivierboot. De houseboat vaart over de Mahakam rivier en is privé,

voor je eigen gezelschap. Wel gaat er personeel mee. Je slaapt op matrassen op de

grond in een afgescheiden ruimte. Overdag zit je lekker aan dek. Alle maaltijden

tijdens de bootreis zijn inbegrepen (er gaat een kok mee). Deze worden ook aan dek

geserveerd. Een gids reist mee om je te begeleiden. 

 Inbegrepen

Nacht 5: Samarinda, Bumi Senyiur hotel

⭐⭐⭐⭐⭐

Eén van de betere hotels van Samarinda. Gelegen in het centrum van de stad.



 Inbegrepen

Nacht 6: Kutai National Park, Morio Jungle Lodge

⭐⭐⭐⭐⭐

Eenvoudige, maar gezellige lodge ín het Kutai National Park. Omdat je in het

regenwoud slaapt, heb je ’s morgens en ’s avonds de beste kans om orang-oetans

en andere dieren te zien.

 Inbegrepen

Nacht 7: Sangatta, Royal Victoria

⭐⭐⭐⭐⭐

Prima modern hotel voor de reiziger die naar Kutai National Park wil.



 Inbegrepen

Nacht 8: Talisayan, Hotel Aneka

⭐⭐⭐⭐

Eenvoudig hotel op een bijzonder onontdekt plekje.

 Inbegrepen

Nacht 9: Kaniungan Island, Panorama Resort Kaniungan

⭐⭐⭐⭐⭐

Op een rustig eiland met wit zandstrand en palmbomen en een azuurblauwe zee

met prachtige onderwaterwereld voor de deur ligt het Panorama Resort.



 Inbegrepen

Nacht 10 t/m 11: Teluk Sumbang, Lamin Guntur

⭐⭐⭐⭐⭐

Gelegen in Teluk Sumbang, echt een “hidden gem”! Weinig toeristen weten hun weg

naar dit gebied nog te vinden. Verwacht niet veel van de kamers, maar de locatie

en het uitzicht is puur paradijs!

 Inbegrepen

Nacht 12 t/m 14: Derawan Archipel, Maratua, Pratasaba Resort

⭐⭐⭐⭐⭐

Aan de zuidkant van het eiland, met eigen strandje en grenzend aan mooi koraal

ligt het leuke Pratasaba Resort. Vanaf het restaurant, dat gelegen is op het water,

duik je zo het water in en heb je de mooiste koralen en vissen om je heen.



 Inbegrepen

Nacht 15: Derawan Archipel, Derawan, Derawan Dive Lodge

⭐⭐⭐⭐⭐

Net buiten het dorpje op het eiland ligt aan de zee het Derawan Dive Lodge. Je

loopt binnen een paar minuten naar lokale restaurantjes en winkeltjes. De kamers

liggen aan zee en ook zijn er watervilla’s beschikbaar. Snorkelen en duiken kan in

de omgeving.

Inbegrepen



Alle overnachtingen, inclusief ontbijt

Auto / minibusje met chauffeur van dag 3 t/m 7

Engelssprekende gids van dag 1 t/m 12

Vermelde transfers

Vermelde speedboot overtochten

Vermelde activiteiten

4-daagse boottocht Mahakam inclusief lunch, diner en vermelde activiteiten

Niet inbegrepen

Intercontinentale vluchten

Optionele excursies, overige maaltijden en dranken, fooien en persoonlijke

uitgaven

Reis-/annuleringsverzekering

Waarom ook je vliegticket boeken bij Van Verre?

Het boeken via Van Verre biedt diverse voordelen, waaronder zekerheid, flexibiliteit,

verzekering en mogelijke prijsvoordelen.

Allereerst kun je bij ons een ticket in optie zetten. Zo kunnen wij voor een

bepaalde periode de prijs vasthouden van een ticket, zonder het ticket definitief te

boeken. De optie is gratis en vrijblijvend, waardoor jij op je gemak in overleg met

ons de rondreis kunt samenstellen.

Als het vliegticket en landarrangement samen een pakket vormen, valt jouw reis

volledig onder de dekking van het SGR en Calamiteitenfonds. Ook is het ticket dan

bij de meeste verzekeraars meeverzekerd in geval van annulering.

Daarnaast kunnen wij binnenlandse vluchten en intercontinentale vluchten

gezamenlijk boeken, waardoor jouw overstap op een volgende vlucht verzekerd is.



Reisvoorstel aangevraagd, wat gebeurt er nu?

Elke reisspecialist van Van Verre kent een aantal bestemmingen door en door, uit

eigen reiservaring. We zorgen ervoor dat je reisaanvraag bij dé landendeskundige

terechtkomt die jou alles kan vertellen over deze bestemming. Jullie stippelen

samen een reisroute uit die aansluit op jouw reiswensen. Deze route werken we

vervolgens uit tot een reisvoorstel met een uitgebreide dag-tot-dag beschrijving,

hotelbeschrijvingen en praktische informatie. Per e-mail ontvang je een link naar

jouw persoonlijke reisvoorstel.

Heb je vragen of wil je iets wijzigen? De landendeskundige bespreekt het graag

persoonlijk met je. Is jouw reis helemaal naar wens? Dan leggen wij alle

reisonderdelen voor je vast bij onze lokale partners op de bestemming.

Hulp nodig bij het samenstellen van je reis?

Vrijblijvend en persoonlijk advies voor je individuele rondreis? Onze reisspecialisten

helpen je graag verder, via e-mail, telefoon, videobellen of bij ons op kantoor in

Monnickendam.

Bel ons op (+31) 0 299 - 47 50 83 of mail naar reizen@vanverre.nl. Een uitgebreid

reisvoorstel vraag je aan via onze website. Onze Indonesië specialist staat voor je

klaar!
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