
Familiereis Japan

Is een reis naar Japan voor gezinnen met kinderen aan te raden? Volmondig ja!

Japan is een boeiend, maar ook gek land, dat iedereen weet te boeien. Je reist in

een rustig tempo en volledig stressvrij. Japan biedt niet alleen cultuur en natuur,

maar er zijn ook leuke themaparken zoals Tokyo Disney. Excursies zijn niet alleen

stadstours langs monumenten, maar ook leuke hands-on ervaringen. Denk aan

zwaardvechten als een samoerai, je eigen bento lunchbox maken, onder het eten

Nintendo spelen. Want dat hoort ook allemaal bij Japan!



Reis van dag tot dag

Dag 1: Tokyo

Welkom in een andere wereld!

Bij aankomst op de luchthaven staat onze lokale vertegenwoordiger voor je

klaar. De vertegenwoordiger helpt je op weg en zorgt dat het eerste vervoer naar je

hotel soepel verloopt. Een prettige start van je reis door Japan.

Een bezoek aan Tokyo mag niet ontbreken tijdens je rondreis door Japan. Deze

stad zal gegarandeerd een indruk bij je achter laten. In de loop der jaren is Tokyo

uitgegroeid tot een van de grootste metropolen ter wereld. De stad bestaat uit

diverse wijken met ieder zijn eigen hoogtepunten. Je kunt je hier makkelijk een

week vermaken. Breng vooral een bezoek aan de diverse tempels en musea. Liever

shoppen voor souvenirs? Ook dit is mogelijk in deze moderne stad! Geniet na een

drukke dag van het Japanse eten in de vele restaurants.

Overnachting in Tokyo.

https://www.vanverre.nl/japan/plaatsinformatie/tokyo


Dag 2: Tokyo

Excursie: dagtour Tokyo met bezoek aan het gezellige Asakusa

In de ochtend ontmoet je je gids en samen ga je op pad naar Nezu Shrine. Mejij

Jingu is een van de belangrijkste Shinti-heiligdommen van Japan en ligt in een

uitgestrekt bosgebied met meer dan 100.000 bomen. Je loopt via imposante torii-

poorten naar het hoofdgebouw. De wijken Harajuku en Omotesando liggen dichtbij.

Je vindt in de smalle straatjes veel kledingwinkels en gezellige cafés, een contrast

met het moderne Tokyo.

De laatste stop van deze tour is Asakusa, een wijk met een traditioneel karakter.

Hier staat Senso-ji, de oudste boeddhistische tempel van Tokyo. Wandel

door Nakamise-dori, een straat vol marktkraampjes met snacks en souvenirs.

Na deze halve dagtocht kun je ervoor kiezen om terug te gaan naar het hotel of de

stad op eigen gelegenheid te verkennen.

Inclusief: Engelssprekende gids, pickup/dropoff hotel.

Overnachting in Tokyo.



Optioneel: Excursie - Bento box workshop in Tokyo

Excursie



Kwart dag

Vandaag ga je op eigen gelegenheid naar de kookstudio, waar een Engelssprekende

lokale kok op je staat te wachten met alle ingrediënten en materialen die nodig zijn

voor het maken van de Bentobox. Na een korte introductie begin je aan een

tweeënhalf uur durende interactieve sessie, waarbij je de fijne kneepjes van het

koken leert en een heerlijke en artistiek geïnspireerde Japanse bentobox bereidt.

Deze prachtige creatie is allesbehalve een doorsnee bentodoos en staat ook

bekend als een chara-ben (“kyaraben”), of een karakter bento. Deze eetbare

kunstvorm is een traditionele bentodoos en versiert de maaltijd in de vorm van het

beroemde animatiefiguur Totoro. Deze cursus van een halve dag biedt alle

vaardigheden en middelen die nodig zijn om deze schattige delicatesse te maken.

Sluit de activiteit van vandaag af met een lekkere lunch. Deze excursie start om

11.00 uur

Duur: 2,5 uur



Dag 3: Tokyo

Drukste kruispunt van de hele wereld

In Tokyo is zoveel te doen dat het onmogelijk is om dit allemaal te benoemen. Wij

geven enkele tips.

Breng in de ochtend een bezoek aan de vismarkt in Toyosu. Het is mogelijk om de

tonijnveiling mee te maken. Als je verse vis en sushi wilt eten, raden wij aan om

een bezoek te brengen aan de vroegere vismarkt Tsukiji, nu met vele restaurantjes.

Het keizerlijk paleis is centraal gelegen in Tokyo, op de plek waar vroeger Edo

Castle stond. Het paleis kan niet worden bezocht, maar je kunt wel de tuin

bezoeken. Sla zeker Ginza niet over, een wijk met veel luxe winkels en

warenhuizen.

Eén van de meest bekende tempels in Tokyo is Sensoji in de wijk Asakusa. Ten

westen daarvan ligt de wijk Akihabara, ook wel ‘electric town’ genoemd, vanwege

de vele elektronicawinkels. Als je het authentieke Tokyo wilt beleven, raden wij aan

om een bezoek te brengen aan de wijk Yanaka, bij het  Ueno Park. Shibuya staat

bekend om Shibuya crossing; de drukste oversteekplaats ter wereld.

Overnachting in Tokyo.



Optioneel: Excursie - Mangatekenen in Tokyo

Excursie



Kwart dag

Manga is al eeuwenlang een belangrijk onderdeel van de Japanse kunst en cultuur.

Het vertelt verhalen over het dagelijks leven, maar ook over dromen die diep

geworteld zijn in de Japanse samenleving. De oorsprong van manga ligt in de 12e

eeuw en in de 18e eeuw werd het een populaire kunstvorm. Tegenwoordig vind je

manga overal: in boekenwinkels, online en allerlei genres, van grappige strips tot

spannende actieverhalen. 

Tijdens deze workshop maak je kennis met de basis van het mangatekenen. Onder

begeleiding van een ervaren Japanse docent leer je de beginselen van de tekenstijl.

Je krijgt les in een echte mangaschool in Nakano, een wijk in Tokyo die bekend

staat om zijn levendige anime- en manga cutluur. 

In 2 uur tijd leer je hoe je zelf een karakter kunt tekenen in de typische Japanse

striipstijl. 

Ga na de workshop terug naar het hotel of blijf in Nakano om de ondergrondse

anime, manga en otaku plaatsen te bekijken.

Inclusief: Engelssprekende manga-kunstenaar en tekenmateriaal



Optioneel: Excursie - Family streetfood tour in Tokyo

Excursie



Kwart dag

Deze excursie start om 18.00 uur. Zorg dat je trek hebt, want je smaakpapillen

worden getriggerd! Je wordt begeleid door een gids, die zelf een lekkerbek is. Hij/zij

neemt je mee door de populaire wijk Meguro. Laat je verrassen, door bijvoorbeeld

Japans-westerse fusion gerechten, waar ook een oude Nintendo spelautomaat

staat en waar een bordspelcollectie is. Eten of een spelletje doen: kies maar! Een

ander restaurant dat je bezoekt serveert Okonomiyaki zoals in Hiroshima. Dit is een

hartige pannenkoek met kool en ….. wat je maar wilt. Terwijl je aan het smikkelen

bent, vertelt de gids persoonlijke verhalen over de bruisende omgeving. De exacte

route staat niet vast, maar wat wel vaststaat is dat je een onvergetelijke en

smakelijke avond zult beleven.

Avond.

Inclusief Engelssprekende gids, hapjes en drankjes.

Dag 4: Tokyo

Vanuit Tokyo gaan er ontzettend veel treinen het hele land door. Daarom is Tokyo

uitermate geschikt om dagtochten in de omgeving te maken. Zo kun je een bezoek

brengen aan Nikko. Nikko was een belangrijk centrum voor het shintoïsme en het

boeddhisme. Het hoogtepunt is de 17e eeuwse Toshogu Shrine; het rijk versierde

mausoleum van de shohun Tokugawa Ieyasu. Ook interessant is een bezoek aan

Kamakura. Bezoek hier de vele tempels, heiligdommen en andere historische

gebouwen.



Overnachting in Tokyo.

Optioneel: Excursie - Beleef een sumo-training van dichtbij in Tokyo

Excursie



Halve dag

Vroeg uit de veren, om 07.45 uur moet je klaarstaan met je camera in de hand om

een typische Japans spektakel mee te maken. Een lokale gids brengt je naar de

Ryogoku wijk, waar veel sumoworstel-scholen zijn evenals arena’s waarin de

partijen plaatsvinden. Een trainingsruimte heet heya. The riskishi (worstelaars)

oefenen hier niet alleen, ze wonen hier ook. Je bent getuige van allerlei activiteiten.

Er wordt les gegeven, maar je ziet ook de nieuwkomers het huishouden doen en

koken. Rituelen en gebruiken zijn belangrijk in deze wereld. De totale training voor

gevorderden duurt wel een paar uur. Ze beginnen met een warming-up en leren

meer over de techniek. Het hoogtepunt om bij te wonen is de “King of the Castle”,

waarbij twee sumoworstelaars een gevecht aangaan. Bij dit gevecht moet je stil

zijn, maar vooraf geeft je gids uitgebreide informatie over alles. Een uniek en intiem

kijkje in deze bijzondere wereld van de sumoworstelaars.

Halve dag.

Inclusief begeleiding door lokale gids, entree, (openbaar) vervoer.



Dag 5: Tokyo

Tip: bezoek Disneyland of DisneySea

Tip om op eigen gelegenheid te bezoeken: Tokyo Disney!

Tokyo Disney bestaat uit twee themaparken: Tokyo Disneyland en Tokyo DisneySea.

Disneyland is een klassiek themapark, net als het origineel in Californië. Er is een

Adventureland, Tomorrowland, Fantasyland en Westernland. Tokyo DisneySea is

uniek. Het thema is de zee en zo is er een mediterrane haven met allerlei

attracties, een mysterieus eiland, een zeemeerminnen lagune, een Arabische kust

en nog veel meer. Het verhaal van Sinbad komt hier bijvoorbeeld tot leven. Net als

bij Disneyland zijn er shows en parades.

Overnachting in Tokyo.

Dag 6: Tokyo - Hakone

Kabelbaan naar de iconische Mount Fuji

Je gaat op eigen gelegenheid naar het treinstation. Je reist per trein van Tokyo naar

het hoofdstation van de Hakone-regio; Odawara. Vanaf Odawara reis je verder naar

Hakone. Bij aankomst ga je op eigen gelegenheid naar het hotel.

Vanaf Hakone maak je gebruik van de Hakone Free Pass. Met deze pas kun je

tijdens je verblijf onbeperkt gebruik maken van het openbaar vervoer zoals in de

bussen, bergtreinen, kabelbanen in Hakone en zelfs voor de boottocht over het

Ashi-meer. Zo kun je voordelig en op eigen gelegenheid de omgeving van Hakone

National Park ontdekken! Bij je reisapp ontvang je meer informatie over de Hakone

Free Pass.



Hakone is onderdeel van het Fuji-Hakone-Izu National Park. Deze regio staat

bekend om de warmwaterbronnen, het prachtige landschap en uiteraard het

uitzicht op Mount Fuji. Geniet van ontspanning in een van de vele badhuizen; de

meeste accommodaties hebben hun eigen warmwaterbad.

Overnachting in Hakone.

Dag 7: Hakone

Nog een dag in Hakone. Ga je een wandeling maken of juist een interessant

museum bezoeken? Een leuke wandeling is degene langs de oude postroute vanaf

het Ashi-meer richting Hatajuku. Je wandelt door de bossen. Onderweg passeer je

een theehuis en een klein museum. Meer interesse in moderne kunst? Breng dan

een bezoek aan het Hakone Open Air Museum.

Of maak een tochtje met het piratenschip dat over het vulkanische meer Ashinoko

vaart. Je stapt uit bij de haven Hakone-machi en wandelt naar de Hakone Shrine.

Dit heiligdom is waarschijnlijk de meest gefotografeerde plek in de omgeving met

zijn iconische “zwevende” torii poort.

Overnachting in Hakone.

https://www.vanverre.nl/japan/plaatsinformatie/hakone


Dag 8: Hakone - Nagoya

Tip: attractiepark Ghibli Park

Je gaat naar het station en reist naar Odawara. Daar stap je over op de

hogesnelheidstrein, Shinkansen, naar Nagoya. Al met al ben je minder dan twee uur

onderweg.

Nagoya staat niet bekend om de vele bezienswaardigheden, maar wordt vooral

gebruikt als uitvalsbasis voor een bezoek aan de Kisovallei. Desondanks is het

kasteel van Nagoya een bezoek waard. Het kasteel is tijdens de Tweede

Wereldoorlog door bombardementen verwoest, waardoor je nu kijkt naar een

replica van het origineel. In het naastgelegen gerestaureerde paleis zijn prachtige

replica’s van beschilderde schuifdeuren te zien.

Maar vanaf Nagoya rijden ook shuttlebussen naar Ghibli Park, een Japanser dan

Japans attractiepark. Ken je de Ghibli films? Het is een beetje de Japanse variant

van Disney, met animatiefilms met prachtige tekeningen. Het pretpark laat veel

figuren en landschappen uit bekende films terugkomen. Maar ook als je niks met

deze films hebt, is het een leuk dagje uit; zeker voor gezinnen met kinderen.

Overnachting in Nagoya.



Dag 9: Nagoya - Hiroshima

Indrukwekkende geschiedenis

Je gaat op eigen gelegenheid naar het treinstation van Nagoya. In ongeveer 2,5 uur

reis je met de hogesnelheidstrein van Nagoya naar Hiroshima. Daar aangekomen ga

je op eigen gelegenheid naar je hotel.

Vrijwel iedereen kent de geschiedenis van Hiroshima. Op 6 augustus 1945 is een

atoombom op de stad gevallen, die alles heeft verwoest. Na de oorlog is de stad

herbouwd. In de stad zijn diverse monumenten te bezoeken, ter herinnering aan

deze vreselijke periode.

Overnachting in Hiroshima.

https://www.vanverre.nl/japan/plaatsinformatie/hiroshima


Optioneel: Excursie - Fietstour in Hiroshima

Excursie



Halve dag

Een duik in de geschiedenis van Hiroshima waarbij je niet alleen de herinneringen

aan de atoombom in 1945 ziet, maar ook focust op de heropbouw van de stad. De

tour begint om 10.00 uur. Je lokale Engelssprekende gids zorgt ervoor dat je prettig

op je fiets zit en dan gaan jullie op pad. Jullie fietsen langs het Hiroshima

vredesmonument, dat ook bekend staat als A-bomb Dome. Het enige gebouw dat

tijdens de atoomaanval bleef staan. Vervolgens zetten jullie koers naar het Peace

Memorial Park. Het park is aangelegd om de slachtoffers te herdenken, maar ook

als een hoopvolle wens voor vrede in de wereld. In het Peace Memorial Museum

vind je nog meer achtergrondinformatie. Je fietst door het Higashisenda Park naar

de Miyuki brug, waar overlevenden van de bom zich kort na de ontploffing

verzamelden. Bij het Hiroshima Army Clothing depot, dat iets verderop ligt, kregen

ze medische hulp. Tot slot fiets je over de Peace Boulevard en over de Kyobashi

brug terug naar het beginpunt. Je legt ongeveer vijftien kilometer af.

De tour vindt plaats op dinsdag, donderdag en zaterdag.

Halve dag (3 uur).

Inclusief: Engelssprekende begeleider, fietshuur, helm.



Dag 10: Hiroshima

Kajakken bij het eiland Miyajima

Ga kajakken in the Seto Inland Sea bij Miyajima. Het water is beroemd vanwege de

opvallende rode torii (traditionele Japanse poort) van het Itsukushima heiligdom.

Neem een handdoek, een petje, een zonnebril, zonnebrand en een flesje water mee

en trek natuurlijk kleding en schoenen aan die nat mogen worden. De excursie

start om 09.30 uur of 13.00 uur. Je ontmoet je begeleider en een korte instructie

volgt. Dan is het tijd voor het echte werk. Je peddelt over het rustige water van de

Seto Inland Sea. Aan de ene kant kijk je uit op Hiroshima en aan de andere kant op

het eiland Miyajima. Het Itsukushima heiligdom met z’n indrukwekkende torii

toegang staat op de Werelderfgoedlijst van Unesco. Aan wal zie je al die toeristen

staan die een foto van dit monument komen nemen, maar jij bekijkt het vanaf een

veel mooier punt vanaf het water. Je peddelt verder langs de kustlijn van Miyajima

en ziet het oude stadje met op de achtergrond de Mt. Misen. Je legt aan bij een

rustig strandje om even te relaxen voordat je in je kajak terug vaart naar Hiroshima.

Halve dag (3 uur).

Inclusief: begeleiding door een kajakinstructeur, kajakhuur, reddingsvest.

Overnachting in Hiroshima.



Dag 11: Hiroshima - Kyoto

Je reist in ongeveer 1,5 uur per trein van Hiroshima naar Kyoto. Op eigen

gelegenheid ga je naar het station en bij aankomst naar je hotel.

Kyoto is de voormalige keizerlijke hoofdstad en kent een lange en rijke

geschiedenis. Neem de tijd om de stad te verkennen, er is zóveel moois te

ontdekken! De stad is rijk aan prachtige tempels en heiligdommen. Kyoto vormt

absoluut een hoogtepunt van je reis!

Overnachting in Kyoto.

Optioneel: Excursie - Inkijkje in de Japanse cultuur in Kyoto

Excursie



Kwart dag

https://www.vanverre.nl/japan/plaatsinformatie/kyoto


Waar denk je aan als iemand “Japanse cultuur” zegt? Tempels, sushi, geisha’s in

kimono’s, samoerai, manga, theeceremonies en origami zijn zomaar een paar

woorden die in je op kunnen komen. Tijdens deze excursie duik je dieper in de

Japanse cultuur met een aantal van die typisch Japanse gebruiken.

De tour start om 09.30 uur, 13.00 uur of 15.30 uur. Je stapt naar binnen in een

historisch houten huis (machiya) in Kyoto. Er wordt alvast wat verteld over de

architectuur en geschiedenis terwijl je een kimono aangemeten krijgt.

Je mag je eigen kleur kimono uitkiezen. Eenmaal traditioneel aangekleed start een

theeceremonie met een ware theemeester(es), die uitleg geeft over alle gebruiken.

Bij de thee worden zoete lekkernijen geserveerd. Na de thee moet je zelf aan de

slag. Je krijgt een minicursus origami, de Japanse kunst van papiervouwen. Het is

best lastig, maar met behulp van een lokale kunstenaar(es), kun je een mooi

souvenir maken. Deze excursie duurt ongeveer twee uur. Deze excursie is samen

met andere mensen.

Dag 12: Kyoto

TIP: Leer van een echte Ninja meester

Kyoto is goed te voet of per fiets te verkennen. En de bezienswaardigheden die iets

buiten de stad zijn gelegen, zijn goed bereikbaar met het openbaar vervoer. De

bezienswaardigheden in Kyoto zijn niet allemaal in één dag te bezoeken, je zult

keuzes moeten maken. Bezoek vandaag bijvoorbeeld het Nijo-kasteel. Het kasteel

staat op de UNESCO-werelderfgoedlijst en is één van de best bewaard gebleven

kastelen in Japan met een prachtig interieur. Het staat bekend om de

nachtegaalvloer, als je erop loopt hoor je vogelachtige piepgeluiden. Wil je liever

een mooie wandeling maken? Bewandel dan het Filosofenpad.

Overnachting in Kyoto.



Optioneel: Excursie - Ninja workshop in Kyoto

Excursie



Kwart dag



Je gaat naar een dojo, een vechtsporttrainingshal, waar je de ninjameester

ontmoet. Zorg dat je er om 10.00 uur bent. Je krijgt een korte introductie over

feodale ninja’s, een clandestiene groep spionnen en moordenaars die de kunst van

het vermommen en stiekem aanvallen beheersten. Hoewel er maar weinig bekend

is over de vechters zelf, zijn hun vaardigheden en technieken overgenomen door

vechtsporters.

Trek een dogi aan, de kleding van ninja’s, voor een trainingssessie. De instructeur

geeft eerst een meditatiesessie, zodat je helemaal ontspannen bent. Ook de ninja’s

doen dit altijd om hun gedachten te wissen en zich op hun missie te concentreren.

Je leert meer over kujikiri, de handgebaren die de ninja’s gebruikten om hun geest

te versterken.

Dan is het tijd om echt in actie te komen. Doe de bewegingen van de instructeur

na terwijl hij beroemde moves laat zien, zoals grappling en zwaardvechten. En

misschien wel het leukste onderdeel: shuriken, ninjasterren die door de lucht

worden gegooid om tegenstanders te verwonden. De workshop duurt twee uur en

daarin leert de instructeur je vijf technieken, zoals de kusarigama, de sikkel met

ketting, touwtechnieken maar dus ook het ninja zwaardvechten met shuriken.

Kwart dag.

Inclusief les, kledinghuur, Engelssprekende begeleiding, transfers.

Dag 13: Kyoto



Kyoto heeft zo ontzettend veel mooie tempels, het is moeilijk om een keuze te

maken welke je vandaag gaat bekijken. Wij raden de Kinkakuji-tempel aan, ook wel

bekend als het Gouden Paviljoen. De bovenste twee verdiepingen zijn volledig

bedekt met bladgoud. Dit zorgt voor adembenemende foto’s.

Overnachting in Kyoto.

Optioneel: Excursie - Samoerai les in Kyoto

Excursie



Kwart dag

Beleef de wereld van de samoerai in Kyoto. Onder begeleiding van een lokale expert

duik je in de geschiedenis. Trek de traditionele outfit aan en leer van de instructeur

over hun levensstijl en etiquette. Dan begint de kenbu-les; een traditionele

zwaarddans waarbij je de ceremoniële bewegingen leert die ooit bedoeld waren om

focus en zelfvertrouwen te vergroten op het slagveld. Je ervaart hoe discipline en

rust samenkomen in deze oude traditie. Tegenwoordig wordt het uitgevoerd als een

vorm van entertainment, maar het is nog steeds diep verankerd in de plaatselijke

cultuur.

Na de les wordt er een korte voorstelling door de meester en zijn leerlingen

gegeven. Het is indrukwekkend om te zien hoe de zwaardkunst is als je het tot in

de puntjes beheerst. Na de voorstelling kun je, in je traditionele kleding, op de foto

met de meesters.

Dag 14: Kyoto - Osaka

Proef Japanse lekkernijen op Dotonbori



In slechts 30 tot 45 minuten reis je per trein van Kyoto naar Osaka. De transfers

naar het station en bij aankomst regel je zelf.

Osaka: voor Bourgondiërs is deze stad de ultieme hotspot! Osaka staat bekend om

zijn vele bijzondere gerechten. Proef vooral okonomiyaki (een soort

pannenkoek met groenten en gevuld met vlees of vis) en takoyaki (een soort

poffertjes met stukjes octopus erin). Overal in de stad zijn restaurants en

kraampjes die deze lekkernijen verkopen. Veel reizigers slaan Osaka over, maar de

stad heeft veel te bieden en is een ideaal uitgangspunt voor het maken van

dagtochten in de omgeving.

Overnachting in Osaka.

Dag 15: Osaka

Tip: ga naar Universal Studios

Bezoek het kasteel van Osaka. Soms zijn Japanners een beetje vreemd: dit

Middeleeuwse bouwwerk hebben ze modern ingericht, er is zelfs een lift. Of ga

naar Universal Studios, het themapark met filmdecors. Behalve bekende films als

Harry Potter en Jurassic Park zijn er ook unieke attracties. In Osaka is ook een mooi

aquarium. Of maak een excursie naar Nara, waar bijna meer hertjes dan mensen in

de stad leven.

Overnachting in Osaka.

Dag 16: Osaka

https://www.vanverre.nl/japan/plaatsinformatie/osaka


Op eigen gelegenheid ga je naar het treinstation. Je neemt de Nankai Rapit-trein

vanaf Namba Station naar de luchthaven, Kansai Airport. De rit duurt circa 30

minuten.

Overnachtingen

Wij bieden een grote verscheidenheid aan hotels aan. In de steden hebben wij

goede middenklasse hotels in westerse stijl geselecteerd. Buiten de steden verblijf

je in de meeste gevallen in traditionele accommodaties in Japanse stijl. Deze

accommodaties variëren van eenvoudig tot luxueus. De kamers in de hotels in

Japanse stijl zijn voorzien van tatamimatten en je slaapt op futons op de grond.

Soms deel je de badkamers met andere gasten in deze authentieke hotels. Tijdens

het verblijf wordt een uitgebreid Japans ontbijt en diner geserveerd.

 Inbegrepen

Nacht 1 t/m 5: Tokyo, Gracery Ginza

⭐⭐⭐⭐

Hotel Gracery Ginza ligt in de chique maar ook gezellige wijk Ginza met veel

winkels, restaurants en uitgaansgelegenheden. Ook de Tokyo-toren is vlakbij.



 Alternatief

Shiba Park Hotel

⭐⭐⭐⭐

Comfortabel hotel met ruime kamers, naar Japanse begrippen. Dit hotel is ook een

aanrader voor gezinnen met kinderen, verschillende kamertypen zijn geschikt voor

maximaal 4 personen.

 Inbegrepen

Nacht 6 t/m 7: Hakone, Pax Yoshino

⭐⭐⭐⭐⭐

Je slaapt in een ryokan, een accommodatie in typisch Japanse stijl. Geniet in een

traditionele kimono van een typisch Japans meergangendiner in deze

accommodatie.



 Inbegrepen

Nacht 8: Nagoya, Nagoya Marriott Associa Hotel

⭐⭐⭐⭐⭐

Een luxe 5-sterren-hotel in het hart van Nagoya. Wat wil je nog meer? Het hotel ligt

boven het centraal station en redelijk dichtbij het kasteel van Nagoya. Het hotel

heeft meerdere restaurants, waaronder een authentiek Japans restaurant.

 Inbegrepen

Nacht 9 t/m 10: Hiroshima, Rihga Royal

⭐⭐⭐⭐⭐

Waar je ook heen wilt, de bezienswaardigheden in Hiroshima liggen op loopafstand

van het Righa Royal hotel. Ideaal voor gezinnen vanwege de kamers met twee

tweepersoonsbedden.



 Inbegrepen

Nacht 11 t/m 13: Kyoto, Royal Park hotel Kyoto Sanjo

⭐⭐⭐⭐⭐

Modern en luxe hotel in Sanjo, met de beroemdste tempels van Kyoto, waaronder

Nazen-ji en Ginkaku-ji, uitstekende musea en galerieën en fantastische

restaurants. Nijo Castle en het keizerlijk paleis van Kyoto in het centrum van Kyoto

liggen ook op loopafstand.

Dit keurige 4* hotel ligt op een ideale locatie in het stadscentrum Kawaramachi en

is een prima uitvalsbasis om deze prachtige stad te bezichtigen.

 Alternatief

The Thousand

⭐⭐⭐⭐⭐

The Thousand Hotel is een strak en modern ingericht hotel in het centrum van

Kyoto. Het hotel heeft een uitstekende ligging, namelijk tegenover Kyoto Station.



 Inbegrepen

Nacht 14 t/m 15: Osaka, Zentis Hotel

⭐⭐⭐⭐⭐

Designhotel in een gezellige wijk van Osaka. Het hotel is luxe en beschikt over veel

faciliteiten.

 Alternatief

Marriott Miyako

⭐⭐⭐⭐⭐

Dit hotel heeft kamers met ramen van plafond tot vloer, voor het beste uitzicht

over Osaka.

Inbegrepen



Alle overnachtingen, inclusief ontbijt

2x Diner

Vermelde treinreizen in 2-klasse

Hakone Free Pass

Meet & Greet bij aankomst

Gebruik Self Guide app

Excursie - Halve dagtocht Tokyo

Excursie - Disney in Tokyo

Excursie - Kajakken bij Miyajima vanuit Hiroshima

Niet inbegrepen

Intercontinentale vluchten

Transfers van/naar treinstation 

Optionele excursies, overige maaltijden en dranken, fooien en persoonlijke

uitgaven

Reis-/annuleringsverzekering

Waarom ook je vliegticket boeken bij Van Verre?

Het boeken via Van Verre biedt diverse voordelen, waaronder zekerheid, flexibiliteit,

verzekering en mogelijke prijsvoordelen.

Allereerst kun je bij ons een ticket in optie zetten. Zo kunnen wij voor een

bepaalde periode de prijs vasthouden van een ticket, zonder het ticket definitief te

boeken. De optie is gratis en vrijblijvend, waardoor jij op je gemak in overleg met

ons de rondreis kunt samenstellen.

Als het vliegticket en landarrangement samen een pakket vormen, valt jouw reis

volledig onder de dekking van het SGR en Calamiteitenfonds. Ook is het ticket dan

bij de meeste verzekeraars meeverzekerd in geval van annulering.

Daarnaast kunnen wij binnenlandse vluchten en intercontinentale vluchten

gezamenlijk boeken, waardoor jouw overstap op een volgende vlucht verzekerd is.



Reisvoorstel aangevraagd, wat gebeurt er nu?

Elke reisspecialist van Van Verre kent een aantal bestemmingen door en door, uit

eigen reiservaring. We zorgen ervoor dat je reisaanvraag bij dé landendeskundige

terechtkomt die jou alles kan vertellen over deze bestemming. Jullie stippelen

samen een reisroute uit die aansluit op jouw reiswensen. Deze route werken we

vervolgens uit tot een reisvoorstel met een uitgebreide dag-tot-dag beschrijving,

hotelbeschrijvingen en praktische informatie. Per e-mail ontvang je een link naar

jouw persoonlijke reisvoorstel.

Heb je vragen of wil je iets wijzigen? De landendeskundige bespreekt het graag

persoonlijk met je. Is jouw reis helemaal naar wens? Dan leggen wij alle

reisonderdelen voor je vast bij onze lokale partners op de bestemming.

Ontvangstservice Japan

Bij aankomst op de luchthaven heet onze lokale vertegenwoordiger je welkom en

ontvang je een informatiepakket met daarin het dag-tot-dag programma, de tickets

voor het geboekte transport en vouchers voor geboekte excursies. Tevens heb je

tijdens je reis de beschikking over een gepersonaliseerde app met uitgebreide

reisinformatie. Onze vertegenwoordiger maakt je wegwijs in de app. Hij/zij helpt je

bij aankomst op de luchthaven ook met het regelen van het vervoer naar je hotel.

Hulp nodig bij het samenstellen van je reis?

Vrijblijvend en persoonlijk advies voor je individuele rondreis? Onze reisspecialisten

helpen je graag verder, via e-mail, telefoon, videobellen of bij ons op kantoor in

Monnickendam.

Bel ons op (+31) 0 299 - 47 50 83 of mail naar reizen@vanverre.nl. Een uitgebreid

reisvoorstel vraag je aan via onze website. Onze Japan specialist staat voor je klaar!

© Van Verre - Niets uit deze publicatie mag gebruikt, verveelvoudigd en/of vermenigvuldigd worden

door middel van druk, digitale technieken, publicatie op internet of op welke andere wijze dan ook,

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Verre.
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