
Bolivia compleet

Een zeer complete rondreis door Bolivia. Boordevol variatie met onbekende plekken

en bekende hoogtepunten. Wandelen in Nationale Parken en hopelijk wild spotten.

De route die Ché Guevara ook volgde door het binnenland. Steden met een

koloniaal stadshart zoals Sucre en Potosí. Tal van leuke uitstapjes buiten de

steden; zowel actief als cultureel. En overal tijdens deze reis door Bolivia de

indrukwekkende natuur: van de bergen van de Andes tot het oerwoud.

Dag 1: Santa Cruz

In ongeveer een half uur tot 1 uur rijd je van de luchthaven naar het centrum van

de stad.

Santa Cruz is een grote stad in het oosten van Bolivia. Het oude centrum met

huizen uit de Spaanskoloniale tijd is het leukst. Vooral rondom het Centrale Plein,

de Plaza de 24 de Septiembre staan diverse mooie gebouwen. De kathedraal van

rode steen is de blikvanger. Het is tropisch warm in Santa Cruz. Toch is het de

perfecte plaats om je reis door Bolivia te beginnen. Het ligt op een hoogte van

slechts 400 meter, zodat je langzaam kunt wennen aan de grotere hoogtes. Er is

een gezellige markt. Probeer daar één van de lokale snacks: kleine deeghapjes van

yucameel gevuld met kaas zijn hier de specialiteit. Hét beste restaurant in Santa



Cruz is La Casa del Camba. Hier proef je gerechten uit de regio. Maar vlakbij het

plein zijn ook Japanse, Italiaanse en Indiase restaurants en zelfs een Ierse pub te

vinden.

Overnachting in Santa Cruz.

Dag 2: Santa Cruz - Amboró National Park

Langs de luiaards de bergen in

In de loop van de ochtend word je opgehaald bij je hotel in Santa Cruz. De rit gaat

met een taxi, die privé is. De kwaliteit van de auto is niet wat Van Verre normaal

biedt, maar het toerisme staat hier nog in de kinderschoenen en het is lastig (en

heel duur) om een goed vervoermiddel te regelen. Je rijdt de stad uit en de natuur

wordt mooier. Bij El Torno bezoek je een park waar vaak luiaards in de bomen te

zien zijn. Op een gegeven moment kan de taxi niet meer verder; zo slecht wordt de

weg. Hier staan jeeps van de lodge te wachten. Je bagage wordt in de jeep geladen.

Jij kunt gaan lopen of met de jeep naar beneden rijden. Sommige stukken zijn heel

steil. Je bevindt je al op het privéterrein van de lodge. Halverwege de afdaling is er

een koffieplantage van de lodge.

Overnachting in Amboró National Park.

Dag 3: Amboró National Park

Vogels spotten en sterren kijken vanuit een schitterende lodge



Lekkere, verse broodje en eieren staan ’s ochtends voor je klaar. Klaar voor een

andere wandeling? Je bepaalt zelf of je op eigen gelegenheid of met een lokale

begeleider wilt wandelen. Er zijn wandelingen van 1 uur tot meerdere uren. Je ziet

orchideeën, wandelt naar watervallen, en misschien spot je apen en ara’s of

condors. Als je wilt, neem je een lunchpakket mee. Lunchen in het restaurant van

de Refugio kan natuurlijk ook.

’s Middags misschien nog een korte wandeling, zwemmen bij één van de

watervallen of met een boek in de hangmat of ligstoel? Houd je camera bij de

hand, want een ara of lorre kan zomaar overvliegen en neerstrijken in een boom

dichtbij je.

Geniet na het diner van de sterrenhemel.

Overnachting in Amboró National Park.

Dag 4: Amboró National Park - Samaipata

Je ontbijt op de tijd die je gisteren hebt aangegeven aan het personeel. Maak

daarna nog een wandeling. De omgeving is de moeite waard. De lunch bij het resort

is nog inbegrepen. Na de lunch vertrek je met de jeep uit de vallei, tot het punt

waar de taxi staat te wachten.



In ongeveer 1,5 uur brengt de taxi je van Amboró naar Samaipata. Een mooie rit,

uitkijkend op een groen landschap met rode rotswanden. De weg slingert door de

bergen en je komt langs kleine dorpen. Sommige stukken zijn onverhard.

Samaipata is een gemoedelijk dorp met kleurige huizen. Het ligt op ongeveer 1.650

meter hoogte en is daardoor prima om langzaam aan de hoogte te wennen.Zoals in

bijna iedere stad in Zuid-Amerika is er een centraal plein. Hier staat de kerk en er

zijn gezellige restaurants en terrassen. Het park is een verzamelplaats voor de

lokale Bolivianen. Vlak bij het Centrale Plein is de markt waar de locals groente,

fruit, vlees en huishoudelijke artikelen kopen. Zoek ’s avonds een gezellig

restaurant uit. Er is veel keuze in Samaipata, zowel met Boliviaanse specialiteiten

als met internationale gerechten. Een specialiteit die je hier kunt eten is pique a lo

macho: patat met daarbovenop stukjes rundvlees, ui, paprika, stukjes worst, saus,

hete pepers, ei en geitenkaas.

Overnachting in Samaipata.

Dag 5: Samaipata - La Higuera

Treedt in de voetsporen van Ché Guevara



Je maakt kennis met je chauffeur voor de komende dagen. Onderweg zie je de

mensen in authentieke kleding: de vrouwen dragen bolhoeden en wijde rokken.

Je arriveert in een droog gebied met veel cactussen, wel zo hoog als een boom.

Langzamerhand wordt het weer groener als je naar Vallegrande rijdt. Deze plaats

heeft een zeer belangrijke historie. Het dode lichaam van Ché Guevara werd hier

aan de wereld getoond. Niet alleen in Cuba, maar ook in Bolivia heeft hij gewoond

en gestreden voor het socialisme. Je bezoekt zijn mausoleum en een museum.

Net buiten Vallegrande begint de officiële Ché Guevara route.

Je arriveert in La Higuera. Geniet van een diner bij kaarslicht. Je overnacht in het

oude telegraafkantoor. Heel charmant, maar wel simpel, je hebt geen eigen douche

en toilet.

Overnachting in La Higuera.

Dag 6: La Higuera - Villa Serrano

Ver van de gebaande paden: door dorpjes en tussen de ruige bergen

Het hotel is een museum op zich. Hier is doorgegeven dat Ché Guevara zich in de

omgeving bevond en is hij verraden. Als je wilt, kun je een

downhillmountainbiketour bij La Higuera erbij boeken.

Je rijdt naar een plek net buiten het dorp waar de strijders van Ché in een

hinderlaag liepen. Maak een wandeling van ongeveer 3 kilometer naar de plek waar

Ché gevangen werd.

Dan de auto in. De natuur is afwisselend groen en dan heel droog met cactussen.

Neem een verfrissende duik in de Rio Grande. Onderweg picknicken en ’s middags

kun je naar een waterval hiken. Het laatste deel van de weg is het slechtst. In de

loop van de middag arriveer je in Villa Serrano.

Vanmiddag of morgen ga je naar het museum en naar een charangomaker, een

muziekinstrument dat typisch voor Bolivia is.

Overnachting in Villa Serrano.



Dag 7: Villa Serrano - Sucre

Geniet van het steeds veranderende landschap. Bij Tomina bezoek je één van de

oudste kerken van Bolivia. Bij Calle Calle maak je een wandeling. Iets verder stop je

bij een kloof voor een foto en een korte wandeling. In de kloof leven reuzekolibries.

Verder naar Tarabuco. Probeer hier op een zondag te zijn; dan wordt de grootste

markt in de wijde omtrek gehouden. Prachtig om te zien hoe traditioneel mannen

en vrouwen er nog bijlopen. Zoveel soorten hoofddeksels, zoveel kleuren, gegroefde

gezichten, schattige kinderen met rode wangen op de rug bij hun moeder, poncho’s.

Vanaf Tarabuco rijd je naar Sucre. Daar neem je afscheid van je gids die je de

afgelopen dagen over de Ché Guevara route heeft begeleid.

Inclusief: Transport per fourwheeldrive, Spaansprekende chauffeur, entreekosten,

maaltijden.

Sucre wordt de witte stad genoemd omdat bijna alle gebouwen in de koloniale

binnenstad wit zijn. Sucre is de hoofdstad van Bolivia en ligt op bijna 2.900 meter

hoogte. De stad staat op de Werelderfgoedlijst van Unesco. Het centrale plein is

omringd door de prachtigste gebouwen, waaronder de 17e-eeuwse kathedraal. In

de stad wordt veel chocolade gemaakt die je in de winkels kunt kopen, én proeven.

Als chocoholic mag je Para Tí niet overslaan. Om de extra calorieën te verbranden,

klim je naar het uitkijkpunt La Recoleta.

https://www.vanverre.nl/bolivia/plaatsinformatie/sucre


Als het lunchtijd is, zoek dan een tafel met “a view” bij Café Gourmet. Andere

restaurants die wij aanraden zijn Joyride Café, Cocina Latino Americana, El Huerto

en El Asador. Ben je toe aan een portie bitterballen? Ga dan naar Florin, een

restaurant met een Nederlandse eigenaar.

Overnachting in Sucre.

Dag 8: Sucre

Hike bergafwaarts; lekker actief bezig en toch voor iedereen goed te doen!

Een hike van ongeveer 3 uur grotendeels bergafwaarts over een oude Incatrail. Je

wordt opgehaald en naar de kapel van Chataquila gebracht. Die ligt op de bergkam

van de Cordillera de los Frailes. Bij de kapel begint de wandeling. Omdat het voor

95% bergafwaarts is, is deze trail voor iedereen goed te doen. Onderweg geniet je

van het ene na het andere vergezicht. Je loopt tot Chaunaca. Daar staat de auto op

je te wachten. Je wordt naar de Ravelo-rivier gebracht. Even met je voeten in het

koude water is aangenaam na de wandeling. Of een complete duik in de koude

rivier voor de echte diehards. Je krijgt koekjes, koffie of thee en fruit. Vervolgens

word je teruggebracht naar je hotel in Sucre.

Halve dag.

Inclusief transport, Engelssprekende gids, snacks en koffie of thee.

Overnachting in Sucre.



Dag 9: Sucre - Potosí

Naar één van de hoogste steden ter wereld

Bij je hotel in Sucre word je opgehaald voor de transfer naar Potosí. De rit duurt 3

tot 3,5 uur. Je gaat naar 1 van de hoogstgelegen steden ter wereld. Onderweg zie je

cactussen. Je gaat de bergen in naar de altiplano, een hoogvlakte. Er worden vele

soorten aardappels en tarwe verbouwd. Onderweg zie je een groot

verwerkingscentrum van de materialen die in de mijnen bij Potosí gewonnen

worden. Zink, zilver en andere metalen worden hier van elkaar gescheiden. Op een

gegeven moment zie je in de diepte de grote stad Potosí liggen. Je rijdt onder een

imposante toegangspoort door en stopt even bij een uitzichtpunt.

Potosí is een grote stad met bijna 250.000 inwoners. Potosí is één van de

hoogstgelegen steden ter wereld, op meer dan 4.000 meter hoogte. In het koloniale

centrum staat nog een aantal mooie gebouwen en kerken. Het middelpunt van de

stad is het 10 november plein met de kathedraal. We kunnen een stadstour voor je

boeken, maar het is goed te doen om op eigen gelegenheid de stad te verkennen.

Doe rustig aan in verband met de hoogte. Er zijn talloze restaurants en leuke cafés

in Potosí. Slenter over de boulevard, een voetgangerszone met winkels, huizen,

restaurants en hotels. Neem bij je maaltijd een typisch biertje van deze streek:

Potosina. Bijzonder is restaurant San Marcos in een mijnmuseum. De belangrijkste

bron van inkomsten voor Potosí zijn de mijnen.

Overnachting in Potosí.

https://www.vanverre.nl/bolivia/plaatsinformatie/potosi


Dag 10: Potosí - Tupiza

Je gaat de mijnen in! Dit is niet zomaar een georganiseerde tour. Je maakt

daadwerkelijk kennis met het leven van de mijnwerkers. Je daalt af in een mijn, die

nog in gebruik is. Onderweg stop je bij een markt. Koop cocabladeren, een offer

aan moeder aarde, limonade, sigaretten of dynamiet voor de mijnwerkers, als je

wilt. Vervolgens krijg je een pak om over je kleren aan te trekken. Een helm en een

mijnlamp maken je outfit compleet. Je bent klaar om de mijn in te gaan. Het

grootste stuk loop je; soms gebukt. Maar je moet ook een klein stukje kruipen. Al

snel begrijp je hoe zwaar het leven hier is. Samen met de gids ga je op zoek naar

de mijnwerkers.

Halve dag.

Inclusief: transport, Engelssprekende gids, uitrusting om de mijn in te gaan.

Bij je hotel in Potosí word je opgehaald voor je transfer naar Tupiza. In ongeveer 4,5

uur rijd je naar je hotel in Tupiza.

Het loont de moeite om Tupiza toe te voegen aan een tour over de zoutvlaktes van

Uyuni. Tupiza is echt het wilde westen van Bolivia (alhoewel het in het zuiden ligt

en niet in het westen van het land!). Een woestijnachtig gebied met cactussen en

rotsen in grillige vormen. Tupiza zelf is een rustige stad. Volgens de overlevering

leefden rond 1900 Butch Cassidy en de Sundance Kid hier. Wij raden aan om een

dagje in Tupiza te blijven om te gaan paardrijden. Dat past helemaal bij de

omgeving en je ziet veel.

Overnachting in Tupiza.



Dag 11: Tupiza

Het wilde westen van Bolivia

Een triahtlon bij Tupiza! Je maakt een jeeptour, een wandeling en een

paardrijtocht. Start met een jeeptour door de Chicheño Vallei. De bergen die de

vallei omringen lijken steeds andere kleuren te hebben: rood, grijs, blauw. Er liggen

diverse dorpen in de vallei, je gaat naar de kloof van Palala en de grillige rotsen bij

El Sillar, de fallische rots van La Poronga en de smalle kloof bij El Angosto.

Bij het uitkijkpunt Río begint je hike met beklimmingen en afdalingen. Hoogtepunt

is de rotsformatie La Puerta del Diablo. De Valle de los Machos verken je te paard.

De naam heeft deze vallei te danken aan rotsen die op enorme penissen lijken.

Daarna door de Inca canyon.

Hele dag.

Inclusief: vervoer per jeep, paardrijtocht, lunchbox, water, Engelssprekende gids.

Overnachting in Tupiza.

Dag 12: Tupiza - San Antonio de Lipez

Je wordt op tijd opgehaald bij het hotel in Tupiza. Tupiza ligt in de indrukwekkende

rode vallei van Tupiza met zijn bizar gevormde rotsformaties. Vanuit hier rijdt de

fourwheeldrive naar grote hoogtes via het verlaten stadje San Pablo. San Pablo had

ooit een welvarende economie door de goudwinning in het gebied. Via verschillende

verlaten dorpjes rijd je naar San Antonio de Lipez: de eerste stop van deze 4-

daagse tour.



Deze tour is inclusief fourwheeldrive-jeep met Spaanstalige chauffeur, verblijf in

simpele hostels, maaltijden vanaf de lunch op dag 1 tot en met de lunch op de

laatste dag. Let op: de indeling van de dagen kan veranderd worden.

Exclusief: slaapzak, Engelstalige gids, entree Laguna Colorada, zuurstof.

Overnachting nabij Uyuni.

Dag 13: San Antonio de Lipez - Laguna Colorada

Stoere 4x4 tour over de grootste zoutvlakte ter wereld

Het gebied is zo verlaten, het is bijna niet voor te stellen dat hier toch mensen

wonen. Het is droog en dor maar toch mooi. Via een zoutvlakte en verschillende

laguna’s rijd je verder. Het kan erg koud zijn op deze hoogte. Kom op temperatuur

in de warmwaterbronnen.

Vervolgens rijd je verder naar de Sol de Mañana geisers. Op diverse plekken zie je

stoom uit de aarde omhoog komen. Je rijdt verder naar Laguna Colorada, wat

gekleurde lagune betekent. Omringd door de vulkanen en pieken van de Andes

kleurt dit meer door algen en zout in het water.

Inclusief: maaltijden, water, frisdrank, fruit, snacks, accommodatie, Spaanstalige

gids/chauffeur en kok, transport per fourwheeldrive.

Overnachting nabij Uyuni.

Dag 14: Laguna Colorada - San Juan

Speuren naar flamingo's en nando's



Vandaag rijd je naar de Siloli woestijn, een verlaten woestijn met indrukwekkende

rotsformaties, een zevenkleurige berg en een versteende boom. Onderweg zie je

meerdere lagunes waar je kans hebt om flamingo’s te zien. Op de achtergrond zie

je de Ollagüe vulkaan waar af en toe rook uitkomt. Onderweg spot je misschien

lama’s en nando’s, een soort mini-struisvogel.

Op weg naar San Juan rijd je via Salar de Chiguana, een kleine zoutvlakte.

Inclusief: maaltijden, water, frisdrank, fruit, snacks, accommodatie, Spaanstalige

gids/chauffeur en kok, transport per fourwheeldrive.

Optioneel: slaapzakken, Engelstalige gids, entree Laguna Colorada, zuurstof.

Overnachting nabij Uyuni.

Dag 15: San Juan - Uyuni

Vandaag ontdek je de bijzondere Uyuni. Je bezoekt de Duivelsgrot en het

bijzondere cactuseiland met gigantische cactussen! Je hebt vandaag veel tijd om

mooie foto’s te maken op de vlakte. Wist je dat Uyuni ruim 10.000 km2 groot is? Als

het heeft geregend vormt zich een laag water op de vlakte, dat geeft een magisch

effect, nu lijkt de vlakte helemaal eindeloos! Je eindigt met een bezoek aan het

verlaten trein rangeerterrein. 

Inclusief: maaltijden, water, frisdrank, fruit, snacks, accommodatie, Spaanstalige

gids/chauffeur en kok, transport per fourwheeldrive.

Optioneel: slaapzakken, Engelstalige gids, entree Laguna Colorada, zuurstof.

Overnachting nabij Uyuni.



Dag 16: Uyuni - La Paz

Bizarre heksenmarkt van La Paz bezoeken

Bij je hotel word je opgehaald en naar de luchthaven in Uyuni gebracht.

Je vliegt van Uyuni naar La Paz.

Je wordt bij de luchthaven in La Paz opgehaald en naar je hotel gebracht.

La Paz is een enorm grote stad met bijna 3 miljoen inwoners. Het is de

administratieve hoofdstad van Bolivia. De stad is verdeeld in een “bovenstad” en

een “benedenstad”. De hoogteverschillen tussen beide delen zijn enorm. Bijzonder

in La Paz is het vervoer met kabelbanen. Omdat het verkeer ontzettend druk is, zijn

er diverse kabelbanen aangelegd; echt als openbaar vervoer om van A naar B te

komen. Er zijn verschillende routes. Omdat La Paz zo groot en vrij onoverzichtelijk

is, raden we aan om hier een stadstour te maken. Interessant is het cocamuseum

waar je alles hoort hoe het nou eigenlijk echt is met de cocaverbouw. Op de Plaza

Murillo staat de grote kathedraal van La Paz. Twee plekken die je zeker niet over

mag slaan zijn de Mercado de Brujas met attributen voor sjamanen en het kerkhof.

Omdat La Paz geen overzichtelijke stad is, adviseren wij je om een stadstour te

maken. Onder begeleiding van een gids verken je de stad met een minibusje,

lopend en met het lokale openbaar vervoer: een kabelbaan! Je ziet de San

Francisco kerk en hoort alle ins en outs over de heksenmarkt; de Mercado de

Brujas. Hier tref je allerlei attributen aan die bij offers aan Pachamama, moeder

aarde, gebruikt worden. De koloniale wijk van La Paz met de kathedraal bezoek je

eveneens. Ergens maak je gebruik van de kabelbaan; een belangrijk onderdeel van

het openbaar vervoer in de stad. Vanaf het uitkijkpunt Killi Killi heb je over La Paz.

https://www.vanverre.nl/bolivia/plaatsinformatie/la-paz


Je bezoekt de Maanvallei met grillig gevormde rotsen.

Halve dag.

Inclusief: vervoer, Engelssprekende gids

Exclusief: entreegelden (8 USD).

Overnachting in La Paz.

Dag 17: La Paz - Rurrenabaque

Je wordt bij je hotel in La Paz opgehaald en naar de luchthaven gebracht.

Je vliegt van La Paz naar Rurrenabaque.

Je wordt bij de luchthaven in Rurrenabaque opgehaald en naar je hotel gebracht.

Rurrenabaque is een rommelig dorp in de jungle. Omdat er een luchthaven is en

het aan de Beni-rivier ligt, is het een goed uitgangspunt voor het maken van

tochten naar de jungle van het Madidi National Park. Er zijn diverse junglelodges

die per boot bereikbaar zijn. Er is een grote diversiteit aan dieren en planten. Er

zijn bergen, pampa’s (grasvlaktes), rivieren en lagunes en er is regenwoud.

Stammen zoals Chimane, Tacana en Quechua leven nog in de bossen.

In Rurrenabaque zijn houten huizen, winkels, hotels en restaurants. Langs de rivier

loopt een boulevard. ’s Avonds komt de lokale bevolking hier graag om te wandelen

of een hapje te eten en op zondag is er een markt. Ga op een terras zitten en

bestel de plaatselijke specialiteit: vis in folie gegaard met knoflooksaus.



Overnachting in Rurrenabaque.

Dag 18: Rurrenabaque - Madidi National Park

In ongeveer 5 tot 6 uur vaar je naar de Chalalan Lodge. Onderweg zagen wij veel

vogels, zoals reigers, aalscholvers, ijsvogels en parkieten. Ook enkele capibara’s

(een soort grote cavia’s) liepen langs de waterkant en doken snel het bos in. De

boot meert aan en je loopt 2 kilometer door het bos over de Jaguar Trail naar de

lodge. Wij spotten meteen al diverse rode brulapen. Als je bijtijds aankomt, loop je

’s middags een korte trail of vertelt de gids van alles over het medicinale gebruik

van planten.

Na het avondeten maak je een nachtelijke wandeling door de jungle. Je ziet

spinnen, misschien zelfs tarantula’s. Kleine kikkers springen weg. De gids speurt of

ergens de rode ogen van een kaaiman oplichten bij het schijnsel van zijn

zaklantaarn. Vaak zijn er vuurvliegjes te zien.

Overnachting in Madidi National Park.

Dag 19: Madidi National Park

Tuur naar de toppen van de bomen om apen en vogels te spotten

Al vroeg op zoek naar brulapen? Na een stevig ontbijt, start een lange wandeling

door het oerwoud. Er leven vele soorten vogels in het Madidi National Park. Rode

en blauwgele ara’s kun je zien, evenals groene papegaaien, vlinders in alle kleuren

en wij zagen maar liefst 4 soorten apen.



Op tijd voor de lunch ben je terug in de lodge.

Aan het einde van de middag, maak je een kanotocht over de lagune. De gids

peddelt rustig over het meer. Ongeveer halverwege legt de kano aan en klim je een

stukje naar een uitkijkpunt. Rond zonsondergang ben je terug bij de lodge.

Na het avondeten stap je wederom in de kano. Nu ga je op zoek naar de ogen van

kaaimannen die rood oplichten bij de lichtstraal van de zaklantaarn.

Overnachting in Madidi National Park.

Dag 20: Madidi National Park - La Paz

Boottocht door de jungle

’s Ochtends maak je nog een wandeling, als je wilt. Daarna de lunch en dan is het

alweer tijd om in de boot te stappen en terug te varen naar Rurrenabaque. In

bepaalde periodes van het jaar is het mogelijk om vroeger te vertrekken en

onderweg nog een fotostop te maken bij rotsen waar ara’s klei komen likken. Aan

het einde van de middag aankomst in Rurrenabaque.

Je vliegt van Rurrenabaque naar La Paz.

Je wordt bij de luchthaven in La Paz opgehaald en naar je hotel gebracht.

In de omgeving van La Paz zijn diverse leuke excursies te maken. Een pre-Inca

ruïne met prachtige beelden en een museum vind je bij Tiwanaka. Zoek je avontuur,

doe dan de steilste mountainbikeroute ter wereld. Je fietst bergafwaarts de Death

Road. Bezoek de maanvallei met bizarre zandstenen formaties.

In de stad zelf zijn leuke musea. Bezoek ook één van de markten. Sommige met

souvenirs, andere met groente, fruit en vlees voor de locals. In La Paz zijn tal van

restaurants. Er is van alles, van Boliviaans tot een Argentijns steakhouse, van

Italiaans tot Chinees of Indiaas, Japans en Thais; cafés voor koffie met gebak. Een

typisch gerecht van La Paz is de empanada, een snack.

Overnachting in La Paz.



Dag 21: La Paz

De Tiwanaku cultuur is precolumbiaans en het is de oudste beschaving uit de regio

rond La Paz. Vanaf de stad rijd je in ongeveer 2 uur naar de opgravingen van

Tiwanaku. Al in 1300 voor Christus leefde deze bevolkingsgroep in de Andes en ze

bleven er tot 1200 na Christus. Ze waren bekend om hun bijzondere architectuur en

hun kennis van de astronomie. Bij de stad Tiwanaku zijn ruïnes te zien. Door

UNESCO zijn deze ruïnes benoemd tot Werelderfgoed. De belangrijkste

bouwwerken zijn de tempel van Kalasasaya, de zonnepoort Intipunku, de piramide

van Akapana en een ondergrondse tempel. Het meest indrukwekkend vonden wij

de prachtige beelden van onder andere Pachamama die in de ruïnes staan. Er zijn 2

musea bij Tiwanaku. Je koopt 1 kaartje en kunt daarmee alles bekijken.

Hele dag.

Overnachting in La Paz.



Dag 22: La Paz

Excursie naar Isla del Sol in het Titicacameer

Je wordt opgehaald en naar het Titicacameer gebracht. Je vaart over naar het

eiland Isla del Sol. Bezienswaardigheden in het zuiden van Isla del Sol zijn de oude

Inca-trappen van Yumani met 500 treden en de Bron van de Eeuwige Jeugd. Er is

een Inca-tuin en het Inti Wata complex met het Ekako museum, waar je onder

andere hoort over de traditionele medicijnen van de Inca’s. Wandel naar het

Pilkokaina Paleis. Je ziet alpaca’s en lama’s onderweg. In het noorden van Isla del

Sol ligt het dorp Challapampa met een klein museum met voorwerpen uit de tijd

van de Inca’s en van de Tiwanaku cultuur. Loop naar de ruïnes van La Chincana.

Aan het einde van de dag word je teruggebracht naar je hotel in La Paz.

Hele dag.

Inbegrepen: vervoer per bus en boot.

Overnachting in La Paz.

Dag 23: La Paz - La Paz vertrek

Je wordt bij je hotel in La Paz opgehaald en naar de luchthaven gebracht.



Overnachtingen

De onderstaande hotels hebben wij opgenomen in de reis, ook staan er suggesties

in. Staat het hotel van jouw keuze er niet bij, laat het ons weten wij kunnen bijna

alle hotels aanbieden.

 Inbegrepen

Nacht 1: Santa Cruz, Misional

⭐⭐⭐⭐

Kleinschalig hotel. Veel kamers hebben een balkon en het hotel ligt op een zeer

centrale locatie in Santa Cruz.

 Alternatief

Cortez

⭐⭐⭐⭐⭐

Luxe hotel met mooie tuin en zwembad.



 Inbegrepen

Nacht 2 t/m 3: Amboró National Park, Refugio de Volcanes

⭐⭐⭐⭐⭐

Acht kamers in een vallei op een paradijselijk plekje. Helemaal verscholen tussen

de rotsachtige bergen. Ideaal om te wandelen en vogels te spotten. Het is

ongelooflijk hoeveel bontgekleurde ara’s over de accommodatie heen vliegen.

Koppeltjes of met zijn vieren. Ook blauwgele oropendula’s zijn er in overvloed bij de

lodge. De lodge beschikt over een groot stuk grond. Ideaal om te wandelen (met of

zonder gids). Maar er wordt ook koffie verbouwd. De staff komt uit omliggende

dorpen en er wordt veel eigen groente verbouwd. Een zwembad is er niet, maar je

kunt opfrissen onder één van de watervallen die bij de lodge liggen.



 Inbegrepen

Nacht 4: Samaipata, El Pueblito

⭐⭐⭐⭐⭐

Slapen in El Pueblito, het dorpje voelt ook echt alsof je in een dorpsgemeenschap

terecht bent gekomen. Er zijn bungalows en kamers. Het uitzicht is magnifiek!

 Inbegrepen

Nacht 5: La Higuera, Telegraafkantoor

⭐⭐⭐⭐⭐

Slapen in een soort museum. Het telegraafkantoor dat een belangrijke rol speelde

bij de dood van Ché Guevara. Het is prachtig in oude luister hersteld. Het is heel

simpel, je hebt geen eigen badkamer en toilet en er is geen elektriciteit, maar het

is wel een bijzondere, historische plek.



 Inbegrepen

Nacht 6: Villa Serrano, San Miguel Arcangel Hostel

⭐⭐⭐⭐⭐

 Inbegrepen

Nacht 7 t/m 8: Sucre, Casa Verde

⭐⭐⭐⭐⭐

Knusse bed & breakfast in het centrum van Sucre. In een mooi traditioneel huis.

Casa Verde betekent groen huis en dit pension heeft dan ook mooie groene

accenten aan de buitenkant. De kamers zijn eenvoudig, de algemene ruimtes

gezellig.



 Alternatief

Mi Pueblo Samary

⭐⭐⭐⭐⭐

Jullie favoriete boutiquehotel in Sucre. Speels vormgegeven gebouw in mooie, oude

koloniale stijl. Mooi ingerichte kamers én een gunstige ligging.

 Inbegrepen

Nacht 9: Potosí, Colonial

⭐⭐⭐⭐⭐

Een leuk pension in traditionele stijl in het oude centrum van Potosí.



 Alternatief

Coloso

⭐⭐⭐⭐

Modern hotel in het oude centrum van Potosí.

 Inbegrepen

Nacht 10 t/m 11: Tupiza, Mitru

⭐⭐⭐⭐⭐

Drie gebouwen waaronder een witte villa met tuin met veel bloemen en zwembad.

Dit is de prettigste accommodatie in Tupiza.



 Inbegrepen

Nacht 12: Uyuni, eenvoudig hostel

⭐⭐⭐⭐⭐

Eenvoudige accommodatie. Bij de zoutvlakte van Uyuni en de lagunes zijn diverse

kleinschalige hotels. Alle zijn zeer eenvoudig. Sommige zijn bijzonder en compleet

van zout gemaakt: de muren en de vloeren. Vooral op de vloeren zie je dit goed.

 Inbegrepen

Nacht 13: Uyuni, eenvoudig hostel

⭐⭐⭐⭐⭐

Eenvoudige accommodatie. Bij de zoutvlakte van Uyuni en de lagunes zijn diverse

kleinschalige hotels. Alle zijn zeer eenvoudig. Sommige zijn bijzonder en compleet

van zout gemaakt: de muren en de vloeren. Vooral op de vloeren zie je dit goed.



 Inbegrepen

Nacht 14: Uyuni, eenvoudig hostel

⭐⭐⭐⭐⭐

Eenvoudige accommodatie. Bij de zoutvlakte van Uyuni en de lagunes zijn diverse

kleinschalige hotels. Alle zijn zeer eenvoudig. Sommige zijn bijzonder en compleet

van zout gemaakt: de muren en de vloeren. Vooral op de vloeren zie je dit goed.

 Inbegrepen

Nacht 15: Uyuni, eenvoudig hostel

⭐⭐⭐⭐⭐

Eenvoudige accommodatie. Bij de zoutvlakte van Uyuni en de lagunes zijn diverse

kleinschalige hotels. Alle zijn zeer eenvoudig. Sommige zijn bijzonder en compleet

van zout gemaakt: de muren en de vloeren. Vooral op de vloeren zie je dit goed.



 Inbegrepen

Nacht 16 t/m 17: La Paz, El Rey Palace

⭐⭐⭐⭐

Luxe hotel met appartementen.

 Alternatief

Stannum Boutique

⭐⭐⭐⭐

Trendy hotel met bioscoop, foodcourt en winkels. Centraal gelegen.

 Inbegrepen

Nacht 17: Rurrenabaque, Oriental

⭐⭐⭐⭐⭐

Simpel ingerichte kamers rond een tuin met hangmatten. Centrale ligging.



 Inbegrepen

Nacht 18 t/m 19: Madidi National Park, Chalalan Lodge

⭐⭐⭐⭐⭐

Ecolodge midden in de Boliviaanse jungle. Vanuit de lodge maak je hikes om onder

meer ara’s en apen te spotten.

 Inbegrepen

Nacht 20 t/m 22: La Paz, El Rey Palace

⭐⭐⭐⭐

Luxe hotel met appartementen.



 Alternatief

Stannum Boutique

⭐⭐⭐⭐

Trendy hotel met bioscoop, foodcourt en winkels. Centraal gelegen.

Inbegrepen

Alle overnachtingen, inclusief ontbijt

11x Lunch

8x Diner

Regionale / Binnenlandse vluchten

Vermelde transfers



Excursie - Incatrail vanuit Sucre

Excursie - Zilvermijnen van Potosí

Excursie - Triathlon vanuit Tupiza

Excursie - Citytour en maanvallei bij La Paz

Excursie - Tiwanaku cultuur vanuit La Paz

Excursie - Lake Titicaca en Sun Island vanuit La Paz

Niet inbegrepen

Intercontinentale vluchten

Optionele excursies, overige maaltijden en dranken, fooien en persoonlijke

uitgaven

Reis-/annuleringsverzekering

Waarom ook je vliegticket boeken bij Van Verre?

Het boeken via Van Verre biedt diverse voordelen, waaronder zekerheid, flexibiliteit,

verzekering en mogelijke prijsvoordelen.

Allereerst kun je bij ons een ticket in optie zetten. Zo kunnen wij voor een

bepaalde periode de prijs vasthouden van een ticket, zonder het ticket definitief te

boeken. De optie is gratis en vrijblijvend, waardoor jij op je gemak in overleg met

ons de rondreis kunt samenstellen.

Als het vliegticket en landarrangement samen een pakket vormen, valt jouw reis

volledig onder de dekking van het SGR en Calamiteitenfonds. Ook is het ticket dan

bij de meeste verzekeraars meeverzekerd in geval van annulering.

Daarnaast kunnen wij binnenlandse vluchten en intercontinentale vluchten

gezamenlijk boeken, waardoor jouw overstap op een volgende vlucht verzekerd is.



Reisvoorstel aangevraagd, wat gebeurt er nu?

Elke reisspecialist van Van Verre kent een aantal bestemmingen door en door, uit

eigen reiservaring. We zorgen ervoor dat je reisaanvraag bij dé landendeskundige

terechtkomt die jou alles kan vertellen over deze bestemming. Jullie stippelen

samen een reisroute uit die aansluit op jouw reiswensen. Deze route werken we

vervolgens uit tot een reisvoorstel met een uitgebreide dag-tot-dag beschrijving,

hotelbeschrijvingen en praktische informatie. Per e-mail ontvang je een link naar

jouw persoonlijke reisvoorstel.

Heb je vragen of wil je iets wijzigen? De landendeskundige bespreekt het graag

persoonlijk met je. Is jouw reis helemaal naar wens? Dan leggen wij alle

reisonderdelen voor je vast bij onze lokale partners op de bestemming.

Hulp nodig bij het samenstellen van je reis?

Vrijblijvend en persoonlijk advies voor je individuele rondreis? Onze reisspecialisten

helpen je graag verder, via e-mail, telefoon, videobellen of bij ons op kantoor in

Monnickendam.

Bel ons op (+31) 0 299 - 47 50 83 of mail naar reizen@vanverre.nl. Een uitgebreid

reisvoorstel vraag je aan via onze website. Onze Bolivia specialist staat voor je

klaar!

© Van Verre - Niets uit deze publicatie mag gebruikt, verveelvoudigd en/of vermenigvuldigd worden
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