
Bergstammen in onbekend Birma

U moet er wat voor ondernemen om er te komen, maar u krijgt er veel voor terug.

Keng Tong ligt in een uithoek van het land, in het uiterste oosten. U vliegt er naar

toe. Er leven in de uitgestrekte bergen heel veel verschillende bergstammen: de

Ann, Akha, Lahu, Lahu-shi, Loi, Akhu, Palaung en de Tei.

De uitvalsbasis is het plaatsje Keng Tong (de officiële naam is Kyaing Tong). Met uw

gids trekt u het gebied in. Dat betekent: lopen. De wandelingen variëren van

makkelijk tot normaa, en categorie zwaar voor de echte hikers.



Reis van dag tot dag

Dag 1: Keng Tong

U wordt door uw chauffeur bij de luchthaven van Keng Tong opgehaald en naar uw

hotel gebracht. Na het inchecken gaat u een tour maken door de stad. U bezoekt

als eerste het Naung Tong meer. Op de plaats waar Keng Tong is ontdekt (zo’n

duizend jaar geleden) staat nu een staande Boedhha, neemt u hier een kijkje.

Daarna genieten van een mooie zonsondergang vanaf One Tree Hill.

Inclusief privé auto/busje met chauffeur.

Deze afgelegen plaats in het oosten van Birma heet officieel Kyaing Tong, Keng Tung

is de oude naam, die veel mensen liever hanteren. Op uw vliegticket en op de

luchthaven treft u dus de benaming Kyaing Tong aan. Het is een rommelig stadje. U

gaat naar dit gebied vanwege de prachtige wandelingen/treks die u in de omgeving

kunt maken: vele bergstammen leven hier op nog authentieke wijze, de

beschrijvingen ziet u op de dag of dagen hierna.



Het plaatsje zelf heeft niet zoveel, maar toch is het aardig om het op de dag van

aankomst te verkennen met uw chauffeur. Er zijn nog restanten van de historische

stadsmuur, er is een katholieke kerk met een weeshuis ernaast en er is uiteraard

een boeddhistisch klooster. Ook zijn er nog enkele huizen uit de Brits-koloniale

tijd. Heel mooi is het meer midden in het stadje, het Naung Tongmeer, u wandelt

daar heerlijk rustig omheen.

Maar spectaculair is de markt, ’s morgens te bezoeken. Hij is enorm groot, je hebt

het gevoel dat de markt groter is dan het stadje zelf. Je kijkt je ogen uit naar het

kleurrijke geweld van alle soorten groenten, fruit, vis, gebruiksartikelen, noem maar

op. De mensen zitten meestal op de grond of op een kleine verhoging, erboven zijn

kleurige zeilen tegen de regen en de zon gespannen. U dwaalt er rustig een uur

rond en dan heeft u nog niet alles gezien. Vroeg op dus morgenochtend.

Overnachting in Keng Tong.

Dag 2: Keng Tong

Na het ontbijt wordt u door uw Engelssprekende gids opgehaald en naar Pin Tauk

gebracht. Hier woont de Akha, Lahu en Ann bevolking. De bewoners leven er nog

volgens de 18e eeuw nog in hun traditionele kledingdracht en de zilveren

decoraties op hun hoofd. Geniet u van deze prachtige omgeving en de vriendelijke

bevolking. Na de lunch bezoekt u een Palaung dorp waar u kunt zien hoe de

bamboe en zilveren ringen worden gemaakt die de Palaung vrouwen dragen.

Inclusief: privé auto/busje met chauffeur en Engelssprekende gids.

Overnachting in Keng Tong.



Dag 3: Keng Tong

Vandaag heeft u een volle maar indrukwekkende dag in de omgeving van Keng Tong.

U rijdt naar het dorp Akhu (ongeveer 35 minuten rijden van Keng Tong vandaan). De

vrouwen dragen hier weer een andere kledij dan de stammen die u gisteren heeft

bezocht. De kleuren die ze hier dragen zijn zwart en rood. Vanaf het Akhu dorp rijdt

u naar Loimwe, wat op 2 uur rijden van Keng Tong ligt. Bij Loimwe (letterlijk

vertaald als misty mountain) heeft u een adembenemend uitzicht over de

omgeving. Omdat de Engelsen hier ook hebben gezeten vindt u hoer nog vele

koloniale gebouwen en een katholieke kerk. De route naar Loimwe is prachtig, u

rijdt door bossen en kunt de rijstterassen zien liggen. Onderweg maakt u

verschillende stops bij dorpjes zoals de dorpen Wan Lun Shan, Ho Lup Akha, Nang

Cho Wa en Panwai Lahu. Aan het eind van de middag bent u weer terug bij uw

hotel. Ook vandaag inclusief Engelssprekende gids.

Overnachting in Keng Tong.

Dag 4: Keng Tong - Keng Tong vertrek

U kunt in de ochtend het centrale markt bezoeken, deze is er dagelijks van 06.00

tot 11.00 uur in de ochtend. Op de markt worden producten uit China en Thailand

verkocht, een andere soort markt dus die u verder in Myanmar heeft gezien. Als de

tijd het toelaat kunt u na de markt nog de Wat Jom Kham Pagode bezoeken.

Daarna wordt u naar de luchthaven van Keng Tong gebracht (transfer).



Overnachtingen

De onderstaande hotels hebben wij opgenomen in uw reis, ook staan er suggesties

in. Klik hieronder op de balkjes om de verschillende suggesties voor deze rondreis

te bekijken. Staat het hotel van uw keuze er niet bij, laat het ons weten wij kunnen

bijna alle hotels aanbieden.

 Inbegrepen

Nacht 1 t/m 3: Keng Tong, Princess Hotel

⭐⭐⭐⭐⭐

Eenvoud is wat je in dit gebied kunt verwachten, wel: dat krijg je dan ook. Dit hotel

is best aardig, verwacht niet te veel, dan valt het mee. Een nadeel is dat de airco

flauwtjes blaast. Het ligt tegen de buitenkant van het stadje, vlakbij een brokstuk

van de oude stadsmuur.

Inbegrepen

Alle overnachtingen, inclusief ontbijt

Vermelde transfers

Niet inbegrepen



Intercontinentale vluchten

Optionele excursies, overige maaltijden en dranken, fooien en persoonlijke

uitgaven

Reis-/annuleringsverzekering

Waarom ook je vliegticket boeken bij Van Verre?

Het boeken via Van Verre biedt diverse voordelen, waaronder zekerheid, flexibiliteit,

verzekering en mogelijke prijsvoordelen.

Allereerst kun je bij ons een ticket in optie zetten. Zo kunnen wij voor een

bepaalde periode de prijs vasthouden van een ticket, zonder het ticket definitief te

boeken. De optie is gratis en vrijblijvend, waardoor jij op je gemak in overleg met

ons de rondreis kunt samenstellen.

Als het vliegticket en landarrangement samen een pakket vormen, valt jouw reis

volledig onder de dekking van het SGR en Calamiteitenfonds. Ook is het ticket dan

bij de meeste verzekeraars meeverzekerd in geval van annulering.

Daarnaast kunnen wij binnenlandse vluchten en intercontinentale vluchten

gezamenlijk boeken, waardoor jouw overstap op een volgende vlucht verzekerd is.

Reisvoorstel aangevraagd, wat gebeurt er nu?

Elke reisspecialist van Van Verre kent een aantal bestemmingen door en door, uit

eigen reiservaring. We zorgen ervoor dat je reisaanvraag bij dé landendeskundige

terechtkomt die jou alles kan vertellen over deze bestemming. Jullie stippelen

samen een reisroute uit die aansluit op jouw reiswensen. Deze route werken we

vervolgens uit tot een reisvoorstel met een uitgebreide dag-tot-dag beschrijving,

hotelbeschrijvingen en praktische informatie. Per e-mail ontvang je een link naar

jouw persoonlijke reisvoorstel.

Heb je vragen of wil je iets wijzigen? De landendeskundige bespreekt het graag

persoonlijk met je. Is jouw reis helemaal naar wens? Dan leggen wij alle

reisonderdelen voor je vast bij onze lokale partners op de bestemming.



Hulp nodig bij het samenstellen van je reis?

Vrijblijvend en persoonlijk advies voor je individuele rondreis? Onze reisspecialisten

helpen je graag verder, via e-mail, telefoon, videobellen of bij ons op kantoor in

Monnickendam.

Bel ons op (+31) 0 299 - 47 50 83 of mail naar reizen@vanverre.nl. Een uitgebreid

reisvoorstel vraag je aan via onze website. Onze Myanmar specialist staat voor je

klaar!
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