
Actief Chili

De hoofdstad Santiago de Chile verken je door middel van een fietstocht. Je vliegt

naar Calama om de Atacama woestijn bij San Pedro te ontdekken; op de rug van

een paard of op een mountainbike en met een hike. Rond Puerto Varas ga je

zeekajakken in een fjord en je bezoekt het bijzondere eiland Chiloé. Je maakt de

meest legendarische meerdaagse W-trekking in het Torres del Paine National Park

en tot slot bijkomen in een wijngebied.

Dag 1: Santiago de Chile

Landing in het langgerekte Chili

In ongeveer een half uur rijd je van de luchthaven naar het stadscentrum.

Santiago de Chile, de hoofdstad van Chili, is een moderne stad met een flink aantal

chique oude gebouwen en veel groene parken. Het centrale plein, Plaza de Armas

is een leuk middelpunt waar je kunt genieten van de locals die muziek maken,

bijpraten of een potje schaak spelen. Het meest opvallende gebouw bij het plein is

de Catedral Metropolitana. Maar er zijn meer indrukwekkende koloniale gebouwen

en monumenten rond het plein. Wandel naar de Moneda, het paleis van de

president, waar ook de Chileense munt werd geslagen.

https://www.vanverre.nl/chili/plaatsinformatie/santiago-de-chile


Leuke wijken om rond te struinen zijn Providencia, Bellavista en Lastarria.

Providencia is een hip stadsdeel met kleine winkels, galeries en koffiecaféetjes.

Voor terrassen en het nachtleven moet je in Bellavista zijn. Lastarria heeft een

Spaanse sfeer.

Overnachting in Santiago de Chile.

Dag 2: Santiago de Chile

Op de fiets de stad verkennen

Een fietstocht door de stad, waarbij je door parken en langs de hoogtepunten van

de stad fietst, maar ook door trendy buurten. Je hoort van alles over de cultuur van

de stad, gezien door de ogen van een echte Santiaguino, een inwoner van Santiago.

Je fietst door de wijk Bellas Artes, door het Balmaceda Park, door de wijk

Providencia en het bosrijke Bustamante park. Langs mooie pleinen kom je in de

wijk Lastarria, waar hipsters koffie drinken op de terrassen. Ook het Gabriela

Mistral Museum wordt aangedaan. Het presidentiële paleis met het grote plein

ervoor is een must-see en wordt niet overgeslagen. Hier hoor je de verhalen over

het regime van Allende en Pinochet.

Halve dag.

Inclusief: fietsverhuur, Engelssprekende begeleider, helm, water.

Exclusief: transfer.

Overnachting in Santiago de Chile.



Optioneel: Excursie - Vina del Mar, Valparaiso en Casablanca Valley

wijnlandgoed vanuit Santiago de Chile

Excursie



Hele dag

Je laat Santiago achter je en rijdt naar Viña del Mar, beroemd om zijn prachtige

tuinen en bloemenklok. Verder naar Valparaíso, de oudste en belangrijkste haven

van Chili. Valparaíso telt meer dan 40 kleurrijke heuvels. Stap in de traditionele

kabelbaan, die het centrum van de stad verbindt met de top van de heuvels. Je

bezoekt Cerro Concepción en Cerro Alegre; deze heuvels verbergen enkele van de

mooiste steegjes vol graffitischilderingen en muurschilderingen, evenals

uitkijkpunten.

Op de terugweg naar Santiago, stop je bij Kingston Vineyard, gelegen in de

Casablanca Valley. Tijdens een proeverij geniet je van de heerlijkste wijnen en een

culinaire 4-gangen lunch. Je keert terug naar Santiago.

Hele dag.

Inclusief: transport, Engelssprekende gids, lunch en wijnproeverij.



Dag 3: Santiago de Chile - San Pedro de Atacama

De woestijn in

In ongeveer een half uur rijd je van het stadscentrum naar de luchthaven.

Je vliegt van Santiago de Chile naar Calama.

In ongeveer 1,5 uur rijd je van Calama naar San Pedro de Atacama. Bij Calama zie je

de koper- en lithiummijnen. Zodra je de stad uit bent, imponeert het ruige

landschap. Scherpe bergkammen steken af tegen de lucht. Besneeuwde

bergtoppen van de Andes zie je in de verte. Zout dat wel sneeuw lijkt ligt in de

vallei. Het landschap is leeg, maar er zijn zoveel tinten bruin, maar ook zwart, rood,

grijs en wit. Je bent in de woestijn. Alleen in februari valt er wat regen, dan kan er

wat groen gras zijn. Enkele planten houden het hier het hele jaar door vol. Bekend

is de rica rica, een kruidenplant. Proef in dit gebied de pisco sour rica rica, een

lokale variant van de cocktail met een vleugje van de kruidenplant erin.

San Pedro de Atacama is een gezellig dorp en het uitgangspunt om de Atacama

woestijn te bezoeken. Het dorp ligt op 2.438 meter hoogte. Caracoles is de

bruisende hoofdstraat, een voetgangersgebied met talloze restaurants en

winkeltjes. Iedereen verzamelt zich hier in de avonden. Eén blok verderop ligt het

centrale plein met een oude kerk. Alles in San Pedro de Atacama is op loopafstand.

Het hele dorp straalt nog de authentieke sfeer uit. De meeste huizen zijn gebouwd



met adobe stenen. De straten zijn ongeplaveid. Blijf enkele nachten, want er is veel

te doen in de omgeving van San Pedro de Atacama. Bezoek de zoutvlaktes, geisers,

heetwaterbronnen, kleurrijke lagunes en dorpen in de woestijn en kijk ’s avonds

naar de sterren. Ga ook een keer mountainbiken, maak een trekking of ga

paardrijden.

Overnachting in San Pedro de Atacama.

Optioneel: Excursie - Mooiste sterrenhemel ooit vanuit San Pedro de

Atacama

Excursie



Kwart dag



Omdat San Pedro de Atacama zo afgelegen ligt, is er heel weinig lichtvervuiling. Als

het aardedonker is, word je een klein eindje de stad uitgebracht. Met het blote oog

kijk je naar de hemel en misschien heb je nooit eerder zoveel sterren gezien. Een

hobby-astronoom vertelt wat je ziet. Vervolgens kijk je door een telescoop die tot

300 keer vergroot. Zo lijken sterren die miljoenen lichtjaren ver zijn ineens heel

dichtbij. Vraag alles wat je maar weten wilt aan de astronoom. Hij legt alles

duidelijk uit.

Deze excursie is samen met andere reizigers. 

Twee tot drie uur.

Inclusief: transport, uitleg door hobby-astronoom, hapje en drankje.

Dag 4: San Pedro de Atacama

Als je in San Pedro de Atacama bent, is een bezoek aan de grootste zoutvlakte van

Chili en de omliggende lagunes een must. Je hebt kans om 3 verschillende soorten

roze flamingo’s te zien. Je rijdt over een hoogvlakte (altiplano) van 4.200 meter

naar de bekendste lagunes: die van Miñiques en Miscanti, aan de voet van 2

gelijknamige vulkanen. Prachtige foto’s zijn hier te nemen: de helderblauwe meren

met de vulkanen op de achtergrond. De tocht wordt vervolgd naar het charmante

stadje Socaire, beroemd om zijn landbouwterrassen. Daar geniet je van een lekkere

lunch. Verder naar de nederzetting Toconao, gebouwd van vulkanisch gesteente en

bekend om het spectaculaire uitzicht op de Atacama zoutvlakte.

Hele dag.

Inclusief: transport, Engelssprekende gids, entreegelden, lunchbox.



Overnachting in San Pedro de Atacama.

Dag 5: San Pedro de Atacama

Trekking door de Cactusvallei

Je wordt naar het dorp Guatan gebracht. Een typisch Atacama dorp met herders en

boeren. Je wandelt stroomopwaarts langs de groene oevers van de Puritama-rivier.

Laag gras, kruiden en struikjes groeien hier. Veel wordt gebruikt in het lokale eten

en als medicijn. Je komt bij een bos van cactussen. Sommige zijn honderden jaren

oud. Hier groeit ook de olifantcactus die wel 7 meter hoog kan worden. De

wandeling eindigt bij de heetwaterbronnen van Puritama. Spoel het zweet van de

wandeling van je af in het aangenaam warme water. De baden liggen prachtig,

tussen de rotsen. De excursie duurt in totaal een halve dag; je loopt ongeveer 1,5

uur. Je wordt teruggebracht naar je hotel.

Halve dag.

Inclusief: transfers, Engelssprekende begeleider, toegang heetwaterbaden.

Overnachting in San Pedro de Atacama.

Dag 6: San Pedro de Atacama - Puerto Varas

een lange reisdag naar Centraal-Chili



In ongeveer 1,5 uur rijd je van San Pedro de Atacama naar Calama.

Je vliegt van Calama naar Santiago de Chile. – Puerto Montt

Vervolgens vlieg je door naar Puerto Montt.

Je wordt bij de luchthaven in Puerto Montt opgehaald en naar je hotel in Puerto

Varas gebracht.

Puerto Varas is een gezellige plaats om te verblijven en als uitgangspunt om

excursies te maken. De meeste huizen in de stad zijn van hout en de Duitse

invloeden zijn onmiskenbaar. De Duitsers emigreerden rond 1850 in groten getale

hier naar toe. De stad ligt aan het enorme meer van Llanquihue aan de voet van de

Osorno vulkaan. De bijnaam van de stad is “Stad van de rozen”. Die doen het goed

hier! Puerto Varas is de toegangspoort tot Patagonië.

Overnachting in Puerto Varas.

Dag 7: Puerto Varas

Zeekajakken in een fjord



Je rijdt naar Ensenada langs de oever van het grote Llanquihue meer. Daar kies je

of je een eenpersoons- of tweepersoonskajak wilt gebruiken. Je gaat naar het

meest noordelijke fjord van Patagonië: Reloncaví en peddelt naar een kleine baai,

die de toegang tot het fjord vormt. Je legt aan voor een lunch op de boerderij van

Yolanda. Met hernieuwde energie peddel je verder door het Alerce Andino National

Park. Je ziet diverse vulkanen. Pelikanen en aalscholvers kom je op je tocht tegen.

Met wat meer geluk kruisen ook zeeleeuwen en dolfijnen je pad. Je roeit naar het

dorp Cochamo. De ligging is dramatisch: aan het fjord, tussen de oceaan en het

Andesgebergte. Wandel door het dorp en daarna een transfer terug naar Puerto

Varas.

Hele dag.

Inclusief: vervoer, Engelssprekende gids, kajakmateriaal, lunch.

Overnachting in Puerto Varas.

Dag 8: Puerto Varas

Trekking door het Alerce Andino National Park

Je rijdt richting Puerto Montt, naar het begin van de Carretera Austral. Je stopt bij

het National Park Alerce, een bos met vegetatie die typerend is voor Patagonië.

Alerce is een soort lariks. Het zijn enorme bomen die wel 60 meter hoog kunnen

worden. Je loopt door het oerbos, komt langs kleine vissersdorpen en ziet hoe

mensen zeewier verzamelen. Onderweg zie je oude huizen van de Duitse kolonisten

die zich hier in de 19e eeuw vestigden. Eventueel loop je naar de lagune van

Sargazos. Omdat deze hike privé is, loop je in je eigen tempo en je loopt zo ver als

je zelf wilt. Onderweg doe je nieuwe energie op met de lekkernijen uit je



picknicklunchbox. Neem een windjack mee en trek goede schoenen aan.

Hele dag.

Inclusief: vervoer, Engelssprekende gids, picknicklunch.

Overnachting in Puerto Varas.

Dag 9: Puerto Varas

Dagtocht Chiloé, een snufje cultuur

Maak een boottocht op de meren nabij Puerto Varas of ga naar het National Park

Alerce Andino met de bijzondere bomen. Bezoek de stroomversnellingen van

Petrohué en zie de alom tegenwoordige vulkaan Osorno overal weer op de

achtergrond. Liever wat actiever bezig? Ga dan zeekajakken in een fjord. Ook het

Vicente Pérez Rosales National Park bij Petrohué is goed te bereiken. Hier zijn

diverse wandelroutes uitgezet. Er zijn watervallen, bossen en bergen aan de voet

van de Osorno vulkaan.

Overnachting in Puerto Varas.



Optioneel: Excursie - Fietsen langs het Llanquihue meer nabij Puerto

Varas

Excursie



Halve dag

Een fietstocht van ongeveer 30 kilometer langs de kust van het Llanquihue meer.

De rit gaat over verharde en onverharde wegen door een landelijk gebied met

veeteelt en akkerbouw. Je ziet oude huizen, vaak in Duitse stijl. De Duitse

kolonisten vestigden zich in dit gebied rond 1860. Je komt door de dorpen

Llanquihue en Frutillar. Onderweg zie je verlaten stranden en bij helder weer zie je

de vulkanen Calbuco, Osorno en Tronador voortdurend op de achtergrond. Af en

toe even flink trappen als je de heuvel op gaat om vervolgens weer de helling af te

suizen. In Frutillar bezoek je het oude theater en het openluchtmuseum over de

Duitse kolonisatie. Vervolgens fiets je terug naar Puerto Varas.

Halve dag.

Inclusief: Fietshuur, Engelssprekende gids.

Dag 10: Puerto Varas - Puerto Natales

Naar Patagonië

Je wordt bij je hotel in Puerto Varas opgehaald en naar de luchthaven in Puerto

Montt gebracht.



Je vliegt van Puerto Montt naar Punta Arenas.

In minder dan 4 uur (zonder stops) word je over een goede weg van Punta Arenas

naar Puerto Natales gebracht. De afstand bedraagt 250 kilometer.

De belangrijkste reden om naar Puerto Natales te gaan, is een bezoek aan het

nabijgelegen bekendste National Park van Chili: Torres del Paine. Vroeger was

Puerto Natales een klein dorp, nu een belangrijke vissersplaats en uitvalsbasis voor

toeristen. De kleurige huizen van golfplaten zijn echter niet veranderd. Wandel naar

de pier en naar het Monumento de la Mano: een kunstwerk van een enorme hand.

Ook ’s avonds hoef je je niet te vervelen. Je hebt de keuze uit diverse restaurants

en er zijn biercafés en wijnbars. Proef de lokale specialiteit: lamsvlees op

Patagonische wijze bereid. Voor goede koffie met wat lekkers ga je naar Patagonia

Dulce. Sluit af in de Cervecería met allerlei lokale bieren.

Maak een boottocht naar diverse fjorden.

Overnachting nabij Puerto Natales.

Dag 11: Puerto Natales - Torres del Paine National Park

Je wordt bij het busstation in Puerto Natales opgehaald en naar je hotel gebracht.



Je meldt je bij het kantoortje van de lokale betrouwbare reisorganisator in Puerto

Natales. Hier ontvang je een kaart van Torres del Paine National Park en je vouchers

voor de komende dagen. Doe nog wat inkopen voor onderweg en neem dan vanaf

Puerto Natales de bus naar Torres del Paine. Je ziet het landschap steeds

indrukwekkender worden. Ruige bergen met besneeuwde toppen en groen in de

lager gelegen gebieden domineren het uitzicht.

De granieten pieken van de Torres del Paine bergen zijn imponerend. Het nationale

park Torres del Paine is een wandelgebied bij uitstek. Van eenvoudige korte

wandelingen tot meerdaagse hikes door de vallei, door bossen, over heide en langs

watervalletjes. Soms is het flink klimmen en naar adem happen maar de uitzichten

zijn pas echt adembenemend! In het natuurgebied zie je hoog oprijzende bergen. Er

zijn steppes, gletsjers en meren. Een interessante plek om te bezoeken is Lago

Grey. In dit heldere meer drijven vaak ijsschotsen. De gigantische gletsjer waar je

langs vaart is zo imposant! In het park zijn watervallen zoals Salto Grande en Salto

Chico. Kijk ook goed of je dieren spot. Er leven groepen guanaco’s (een soort lama),

flamingo’s en nandoes (een soort struisvogel) in het National Park.

Overnachting in Torres del Paine.

Dag 12: Torres del Paine National Park

Start fameuze meerdaagse hike

Op pad! Neem alleen de bagage mee die je tijdens de hike nodig hebt en laat de

rest achter. Je wandelt vandaag ongeveer 8 tot 10 uur en overbrugt een afstand van

19,5 kilometer. Het hoogteverschil bedraagt circa 750 meter. Je loopt grotendeels

door de pampa’s. Een uitdaging vormt de klim van 3 kilometer naar de top van de

Los Vientos pas. Als je puffend boven komt, neem dan alle tijd om te genieten van

het uitzicht over het vallei en de meren. Verder naar de Chileno Refugio, een

berghut. Het zwaarste deel van de hike is een pad bezaaid met rotsen naar een

ander uitzichtpunt: Las Torres Base Lookout Point op bijna 900 meter hoogte. Je

loopt dezelfde route terug naar je overnachtingsplek. Je slaapt in een slaapzaal.

Beddengoed is inbegrepen. Het toilet en de douche deel je met andere reizigers.

Overnachting in Torres del Paine.

https://www.vanverre.nl/chili/plaatsinformatie/torres-del-paine


Dag 13: Torres del Paine National Park

Voor vandaag staat er een hike van 13,5 kilometer op het programma. En er is

minder hoogteverschil dan gisteren. Ultiem genieten dus van al het natuurschoon.

De meeste wandelaars doen 4,5 tot 6,5 uur over de route. Je loopt een groot deel

langs het idyllische blauwe meer Nordenskjöld. Je hebt uitzicht op Los Cuernos,

naar het Nederlands vertaald als: de horens. De bergpieken zien er uit als de

horens van een stier, met smalle scherpe punten. Maar je ziet ook hangende

gletsjers en diverse meren. Het water is oogverblindend blauw, zeker als de zon er

op schijnt; je blijft fotograferen!

Overnachting in Torres del Paine.

Dag 14: Torres del Paine National Park

Betoverende uitzichten

Neem een stevig ontbijt, want vandaag is de langste dag van de trekking. Je loopt

in totaal 20,5 kilometer. Zo’n 8 tot 10 uur zul je onderweg zijn. Maar het loont de

moeite. Het eerste deel begint nog eenvoudig. Maar als je eenmaal de Italiaanse

camping bereikt, begint een heftige beklimming door het bos en door de Vallei

Francés. Hier wel de allermooiste uitzichten van de hele hike. Als je gisteren en

eergisteren al de adem werd benomen door de schoonheid, word je vandaag

helemaal betoverd! Het doel is het Franse uitkijkpunt (Francés Lookout Point).



Neem alle tijd om van het uitzicht te genieten. Je ziet heuvels met fantasierijke

namen zoals “de kathedraal”, “het zwaard”, “het masker” en “de haaievin”. Daarna

een lange afdaling die veel van de knieën verlangt!

Overnachting in Torres del Paine.

Dag 15: Torres del Paine National Park

De laatste wandeldag alweer. Denk niet dat je alles al gehad hebt. Er volgt nog een

hoogtepunt: de Grey gletsjer. Je loopt aan de voet van de hoogste berg in het

nationale park: de Paine Grande. Het uitzicht op de gletsjers, die op de rand van de

bergen lijken te hangen, is fotogeniek. De bomen die hier groeien zijn typerend voor

Patagonië. Vanaf een uitzichtpunt zie je Lago Grey beneden je liggen. Grote kans

om schotsen ijs te zien drijven. Zorg dat je ruim voor 18.30 uur terug bent bij Paine

Grande. Met een catamaran vaar je over Lake Péhoe naar Pudeto. Deze overtocht

duurt ongeveer een half uur. In Pudeto wacht de bus om je terug te brengen naar

Puerto Natales.

Overnachting nabij Puerto Natales.

Dag 16: Torres del Paine National Park - Colchagua Vallei

Je vervolgt je reis vanaf Puerto Natales.

Vanaf je hotel in Puerto Natales word je opgehaald voor een transfer met een

Spaanssprekende chauffeur naar het busstation in Puerto Natales.



Je vliegt van Punta Arenas naar Santiago de Chile.

De komende dagen maak je gebruik van een huurauto. Deze haal je op bij de

verhuurlocatie.

Op weg naar Santa Cruz, de hoofdstad van de Colchagua wijnregio. Tot San

Fernando volg je de snelweg, deels tolweg. Je laat het verstedelijkte gebied achter

je en komt in een regio met veel landbouw; mais, tarwe, fruit, groente maar vooral

druiven worden hier verbouwd. Bij San Fernando verlaat je de hoofdweg en sla je

af, de wijnroute op. In de omgeving van Santa Cruz liggen diverse wijnlandgoederen.

In de wijnregio Colchagua draait alles om productie van rode wijn. Groene valleien

met heuvels, velden vol met druivenstruiken en statige wijnboerderijen. De

belangrijkste plaats in de Colchagua Vallei is Santa Cruz. Je kunt in de stad of op

een wijnlandgoed buiten de stad verblijven. Ga wel even naar Santa Cruz toe en

breng een bezoek aan ons favoriete museum in Chili: het Colchagua Museum over

de geschiedenis van de streek. Het is leuk opgezet met beelden, koetsen,

tentoonstellingen en een heuse treinwagon. Indrukwekkend is het deel met de

recente geschiedenis over de ramp waarbij 33 mijnwerkers vast kwamen te zitten.

Vanaf je hotel zijn er diverse wijnboerderijen te bezichtigen. Ga op eigen

gelegenheid of boek een tour zodat je onbeperkt wijn kunt proeven, zonder te

hoeven rijden.

Overnachting in Colchagua Vallei.

Dag 17: Colchagua Vallei

Proosten op een mooie reis



Bezoek enkele wijnbodega’s. Eén van onze favorieten is: Viña Santa Cruz. Bekijk het

hele productieproces of doe een proeverij. Autoliefhebbers lopen warm voor de

privécollectie van oude auto’s en motoren van de eigenaar van de wijngaard. Er is

zelfs een heuse kabelbaan naar de hoogste heuvel op het landgoed. Hier is een

klein openluchtmuseum met huizen uit diverse Chileense regio’s. Kies vervolgens

een ander landgoed uit om te lunchen. Er zijn er veel en de één heeft nog een

aantrekkelijker menukaart dan de ander. Als je nog niet genoeg van wijn hebt,

bezoek dan ’s middags nog een wijngaard. Doe een tour, proef de wijnen of ga hiken

of paardrijden. Als je liever niet op de rug van een paard zit, dan bieden diverse

wijngaarden een tour met paard en wagen aan.

Overnachting in Colchagua Vallei.

Dag 18: Colchagua Vallei - Santiago de Chile

Afstand  ca. 3 uur /  140 km

Je rijdt naar de luchthaven van Santiago de Chile.

Je levert je huurauto vandaag weer in.

Overnachtingen

De onderstaande hotels hebben wij opgenomen in de reis, ook staan er suggesties

in. Staat het hotel van jouw keuze er niet bij, laat het ons weten wij kunnen bijna

alle hotels aanbieden.



 Inbegrepen

Nacht 1 t/m 2: Santiago de Chile, Carmenere

⭐⭐⭐⭐⭐

Een bekroond kleinschalig hotel met veel karakter in een mooie buurt. Carménère

EcoHotel combineert rustieke charme en modern comfort met een authentieke

glimp van de Chileense cultuur. Met een gezellige binnentuin, ervaar je hier alle

rust midden in de grote stad. De naam van het hotel ‘Carménère’ verwijst naar de

druivensoort die oorspronkelijk uit de Bordeauxstreek in Frankrijk komt. Er is een

ondergrondse wijnkelder in het hotel, waar je uit een collectie lokale en biologische

wijnen kan kiezen.

 Alternatief

Le Reve Boutique

⭐⭐⭐⭐⭐

Charmant hotel, gevestigd in een Chileens Nationaal Monument in een interessante

wijk van Santiago de Chile met veel bezienswaardigheden en restaurants.



 Inbegrepen

Nacht 3 t/m 5: San Pedro de Atacama, Desertica

⭐⭐⭐⭐⭐

Desértica Hotel bevindt zich in een oude boomgaard van een lokale familie in San

Pedro de Atacama. Het hotel heeft een buitenzwembad met een lounge en een

restaurant, waar zowel internationale als lokale gerechten worden geserveerd met

verse seizoensgebonden ingrediënten. Bij Desértica hecht je veel waarde aan de

natuur, cultuur en haar tradities en dat is overal terug te zien in het design van het

hotel.

 Inbegrepen

Nacht 6 t/m 9: Puerto Varas, Casa Kalfu

⭐⭐⭐⭐

Knus guesthouse in een opvallend blauw huis, net buiten het centrum van Puerto

Varas.



 Alternatief

Cabaña del Lago

⭐⭐⭐⭐⭐

Viersterren hotel met uitzicht over het meer van Llanquihue. Veel faciliteiten en

gunstig gelegen aan de rand van het centrum van Puerto Varas.

 Inbegrepen

Nacht 10: Puerto Natales, Weskar

⭐⭐⭐⭐⭐

Houten gebouw aan een fjord. Het hotel zou zo maar op een ansichtkaart van

Patagonië kunnen staan, zo typerend is het voor de omgeving.



 Alternatief

Estancia Puerto Bories

⭐⭐⭐⭐

Huiselijke accommodatie op een enorm stuk grond. De historie is bijzonder. Rust

en ruimte kenmerken deze accommodatie.

 Inbegrepen

Nacht 11: Torres del Paine, Refugio Torre Central y Norte

⭐⭐⭐⭐⭐

Houten huizen met slaapzalen waar je verblijft aan het begin van de W-trekking.



 Inbegrepen

Nacht 15: Torres del Paine, Refugio Chileno

⭐⭐⭐⭐⭐

Berghut waar je tijdens de W-trekking slaapt in de omgeving van de Base Torres.

 Inbegrepen

Nacht 16 t/m 17: Colchagua Vallei, Cava de Colchagua

⭐⭐⭐⭐⭐

Knus en ongeëvenaard origineel: slapen in oude wijnvaten in een wijngebied. Een

persoonlijke favoriet van ons.



 Alternatief

Hotel Terra Viña

⭐⭐⭐⭐⭐

Prachtig wijnlandgoed met goed restaurant en eigen wijngaard.

Inbegrepen

Alle overnachtingen, inclusief ontbijt

Regionale / Binnenlandse vluchten

Autohuur van dag 16 t/m 18

inclusief ongelimiteerde kilometers, schadedekking,

aansprakelijkheidsverzekering en extra bestuurder

Vermelde transfers

6-daagse trekking inclusief maaltijden, busvervoer en bootovertocht



Excursie - Fietstour door Santiago de Chile

Excursie - Zoutvlaktes en lagunes vanuit San Pedro de Atacama

Excursie - Trekking door de Cactusvallei vanuit San Pedro de Atacama

Excursie - Zeekajakken in het Reloncaví Fjord vanuit Puero Varas

Excursie - Trekking door het Alerce Andino National Park vanuit Puerto Varas

Niet inbegrepen

Intercontinentale vluchten

Optionele excursies, overige maaltijden en dranken, fooien en persoonlijke

uitgaven

Entreegelden Nationale Parken

Reis-/annuleringsverzekering

Waarom ook je vliegticket boeken bij Van Verre?

Het boeken via Van Verre biedt diverse voordelen, waaronder zekerheid, flexibiliteit,

verzekering en mogelijke prijsvoordelen.

Allereerst kun je bij ons een ticket in optie zetten. Zo kunnen wij voor een

bepaalde periode de prijs vasthouden van een ticket, zonder het ticket definitief te

boeken. De optie is gratis en vrijblijvend, waardoor jij op je gemak in overleg met

ons de rondreis kunt samenstellen.

Als het vliegticket en landarrangement samen een pakket vormen, valt jouw reis

volledig onder de dekking van het SGR en Calamiteitenfonds. Ook is het ticket dan

bij de meeste verzekeraars meeverzekerd in geval van annulering.

Daarnaast kunnen wij binnenlandse vluchten en intercontinentale vluchten

gezamenlijk boeken, waardoor jouw overstap op een volgende vlucht verzekerd is.



Reisvoorstel aangevraagd, wat gebeurt er nu?

Elke reisspecialist van Van Verre kent een aantal bestemmingen door en door, uit

eigen reiservaring. We zorgen ervoor dat je reisaanvraag bij dé landendeskundige

terechtkomt die jou alles kan vertellen over deze bestemming. Jullie stippelen

samen een reisroute uit die aansluit op jouw reiswensen. Deze route werken we

vervolgens uit tot een reisvoorstel met een uitgebreide dag-tot-dag beschrijving,

hotelbeschrijvingen en praktische informatie. Per e-mail ontvang je een link naar

jouw persoonlijke reisvoorstel.

Heb je vragen of wil je iets wijzigen? De landendeskundige bespreekt het graag

persoonlijk met je. Is jouw reis helemaal naar wens? Dan leggen wij alle

reisonderdelen voor je vast bij onze lokale partners op de bestemming.

Hulp nodig bij het samenstellen van je reis?

Vrijblijvend en persoonlijk advies voor je individuele rondreis? Onze reisspecialisten

helpen je graag verder, via e-mail, telefoon, videobellen of bij ons op kantoor in

Monnickendam.

Bel ons op (+31) 0 299 - 47 50 83 of mail naar reizen@vanverre.nl. Een uitgebreid

reisvoorstel vraag je aan via onze website. Onze Chili specialist staat voor je klaar!

© Van Verre - Niets uit deze publicatie mag gebruikt, verveelvoudigd en/of vermenigvuldigd worden

door middel van druk, digitale technieken, publicatie op internet of op welke andere wijze dan ook,

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Verre.
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